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AKŞAMDAN AKŞAMA 


“Nasıl konuşmalı?,, 


Şu aşağıki tekerlemeyi eskiden yazsaydım «Ne iyi düşürmüş» derlerdi: — Erbabı seyf ve kalem ve beden 

ve suhanden Selim Sırrı Tarcan... 

Şimdikiler bunu lâtife için yazdım sanacaklar. Hayır! Ordu mebusu B. 
Tarcan'ın evsafını en kısa şekilde ancak böyle toparlayabildim. 

Bilhassa sonuncu vasfında duracağım. Meşrutiyettenberi kürsülerde, Türkocağında, nihayet şimdi de radyoda, dinlediğimiz üstad Selim Sırrı, «konuşmak» fendine dair bir eser neşretti. o Tetebbuunu, tecrübelerini hülâsa ediyor; genç hatiplere tavsiyelerde bulunuyor. 

— Adam sen de... Lâf!.. - diyerek bu lâf talimatnamesini istihfaf etmeyin. 

En beceremediğimiz şeylerden biri konuşmaktır. Kronometre tutun: Bir Fransız; Alman, İtalyan (hele Yunan) konuşucu, dakikada 120 - 150 kelime söylerse, bizim bir Türk konuşucu sanmam ki 60-70 i geçsin... Bahusus eskiler daha aheste besteydi. Radyo-. 
da duyduğunuz mitralyöz ateşi gibi hitabetlerle bizim orta oyunundaki; 

— Vaaay efendim... Keyfi âlileri mütenehni mi, mütenahna mı? - tarzındaki tecvidli vakfeli muhavereleri kıyas ediniz! 

Sakız gibi uzatırdık; şimdi de çiğniyoruz. Gerçi bu nesil hususi muhaverelerde tezdir; lâkin telâffuzun hakkını yemek bahasına... 

Zaafımızın sebebi şu olsa gerek: Türk, esasında geveze değil, lâkoniktir.. Mücmel, muhtasar müfid konuşur; üstelik te «Büyüklerin yanında lâf edilmez» terbiyesi tesirile ancak sakallandıktan sonra çenemizi açmışızdır... İhtiyarların bile, «Dilini yedi 


rin bir tefekkür sayılır... Her çağda «Söz gümüş, susmak altın» dır. 

Her ne hal ise, netice böyle oldu: İyi konuşmasını becerenlerimiz ancak parmakla; gösteriliyor. İsmet İnönü ve kürsü tecrübesi yapmış bir iki devlet adamı; mahdud avukatlar, muallimler; merhum Süleyman Nazif, Hâmdullah Suphi, Halide Edib, Riza Tevfik, Yahya Kemal, Şevket Sürey- ya, Meliha Avni... 

Bunlar da hüviyetlerini hatiplikten ziyade başka vasıflarına medyunlar... 
Tam mânasiyle söz deryasındaki mahir kaptanlığıyle şu türkçeyi yeni ufuklara sürüklemiş, bize yepyeni ıklimler kazandırmış kimseyi tanıyor musunuz?... Hayır, muhakkak ki kı. 
SIKIZ... 

Araştırın: Bir vaaz hatipliği şeki vardı; (devrini geçirdi.) Bir zabit hatipliği şekli vardır; (nettir, kesip atıcıdır, serttir, O, bizde mevcut. Fakat sahası dar olduğu için inkişafı ancak muayyen bir zümreye ve zemine hastır.) Meşrutiyet hatipliği ve ondan doğup inkişaf eden Türkocağı çeşidi: (Yukarıda saydığımız bir kaç ismi bize kazandırmakla kaldı, inkişaf gösteremedi.) Avukat hatipliği: (Mesleki ve biraz da mecellevari te- 


— Tramvaylar devlet eline geçtikten sonra içime bir rahatlıktır çöktü 


iti indirildikten sonra ikinci nevi ek- 


Mürüvvet, komşusu Veli, karısı Sabiha, 


i hepsini yakalıyarak mahkemeye sevkü 


türkçenin bir de tecvidi meydana ge- 


i , ye kulağım kirişte olurdu... 


Vali Ankarada 
B. Lütfi Kırdar 


Haklı şikâyetler 
Çalgılı gazinolarla 


ir yakından alâkadar 
A e iğde / i olmak lâzımdır n araya gi Hüviyeti bizce malüm bir karii- 


miz yazıyor: 

«Saz dinliyebilmek için, Beyoğlu cihetindeki, adedi esasen pek mahdud olan, içkili gazinolara gitmek mecburiyetindeyiz. Fakat bu eğlence her zaman burnumuzdan geliyor. 

Etrafın şamatasına sırt çevirip kulaklarınızı saza veriyorsunuz. 
Çok geçmeden başınızda bir ağrı başlıyor ve vücudünüzde bir gayri tabülik hissediyorsunuz. Solumuza, sağınıza, yukarıya bakıyorsunuz; her taraf duman içerisin» de... 

Şehrin bukibarca - tabir mazur görülsün - meyhanesinde türlü türlü müskirat kokularına, dükkânından çıktığı gibi gelmiş pastırmacı, yağcı, ahçı esnafının insan burnuna, - bu eğlenceye göre - hiç te hoş gelmiyen, kokuları karışıyor ve şık kadınların yaşları na, başlarına, karakterlerine göre, süründükleri çeşit çeşit esans rayihaları, bütün bu koku bombardımanı arasında arasıra duyularak baş döndürüyor. 

Salon, sigara dumanından vdkit vakit o hale geliyor ki, kış sabahları sık sık sise uğrıyan İstanbul limanını andırıyor... Nihayet feryad ediyorsunuz. Garsonlar ha rekete geliyorlar. Ne yapacaklarına dikkat ediyor ve bir de bakıyorsunuz ki, salonun bir tarafında bir delik açılmış! Soruyor ve havanın bu suretle ie öğreniyorsunuz, 

Bilmem, daha fazla yazmağa lüzum var mı? Beyoğlunun çalgılı gazinoları, çok pahalı fiat Lis- 


Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfü Kırdar, dün akşamki trenle Ankara- ya gitmiştir. B. Lütfi Kırdar, Ankara- de, Dahiliye Vekâleti ve diğer alâkadar Vekâletlerle Vilâyet ve Belediye- ye taallük eden işler etrafında görüşecek ve üç dört gün sonra şehrimize dönecektir. 


Tramvay ve Tünel idaresi halka kolaylıklar gösterecek 

Tramvay ve Tünel şirketlerinin devir ve teslim muamelesi dün bitirilmiştir. Nafia Vekâleti 1 mart 939 dan | litibaren şirketleri fiilen idareye baş- 
'lıyacaktır, 

Vekâlet şirketler baş müfettişliği, bu iki şirketin hükümete geçmesi münasebetile halk lehine kolaylıklar gösterilmesi için tedkiklere başlamıştır. İlk olarak seyrüsefer işleri intizama sokulacaktır. Bundan sonra, bir birinci, bir ikinci mevki araba tahri- ki suretile intizam temin edilecektir. 


Ekmek fiati 


İmaliye ücretini indirmek için tedbir alınacak 

Yüzde sekseni yumuşak buğday, yüzde yirmisi de mısır unundan yapılan ekmek tecrübesinin iyi netice verdiğini yazmıştık. : 

Yarın toplanacak İktisad istişare heyeti alınan neticeye göre bir karar verecektir. Ancak belediye, ekmek meselesini halletmek üzere daha esaslı tetkikler yapmağı lüzumlu görmüştür. 

Belediye, bugünkü imaliye ücretile 


yeni tip ikinci nevi ekmeğin istendiği telerile dünyanın parasını kaza- kadar ucuza mel olamayacağını an- nerlarken, salonlarına hava degişlamıştır. tirme tertibatı yaptırmıyorlar. 


Yarın toplanacak istişare heyeti ek» mek imaliye ücretini indirecek tedbirler alacaktır. Ekmek imaliye ücre- 


Acaba, Belediye bunları mecbur edemez mi? Ş.E. 


Konservatuar orkestro konseri 

Konservatuarın birinci orkestra konseri bu akşam saat 2ide 
Fransız tiyatro- ©, sunda verilecek- | 


mek fiyatı da tesbit edileceketir. 


Komşu kavgası 
Üsküdarda Kassamda oturan bayan 


yine komşulardan Cetmil, karısı Sıdı- ka ve Enver isimlerindeki şahıslar, aralarındaki bir alacak meselesinden 


kavgaya tutuşmuşlar, hepsi de poli- | tir. j 

se müracaat ederek biribirlerinden Orkestrayı Seydayak yediklerini, evlerine taarruz | feddin Asal idare edecek ve Fer- 


edildiğini iddia etmişlerdir. Polis, di von Ştatzer pi- 


yano ile iştirak edecektir. 
Programda : 
ve inşad | Weberin © İubel uvertürile Beet- B. Seyfeddin Asal zasından kurtulursa, bu noksanımız | hovenin do mitelâfi edilir. nör piyano konseri ve Mendelssohnun Şimdilik, Selim Sırrının «Nasıl ko- | İskoçya senfonisi vardır. 
nuşmalış kitabını, insanlara en büyük kudretlerini, - konuşma kabiliyetlerini - tâlim ettiren alfabe kitabı diye tavsiye ederim... Hele hatipler onun yirmi maddelik nizamname- 


Çocuk Dünyası 


Hediye kazananların isimleri 
11 inci sahifemizdedir. 


.. Tramvaya binerken çoluk çocugumla, akraba ve taallükatımla helâl- 


laşmak ârzusu duyardım... 


... Eskiden her tramvaya binişte, ha devrileceğiz, ha yoldan çıkacağız, di- 


ŞEHİR HABERLERİ 
Yeni abdeshaneler 


Taksimdeki helânın inşası 


ihale edildi 


Taksimde bir abdeshane yapılması mütaahhide ihale edilmişti. Yeni abdeshanenin inşasına bugünlerde başlanacak ve eskisi de sonradan yıktırılacaktır. 

Belediye, Harbiyedeki abdeshaneyi de kaldırmağa karar verdiğinden Harbiyede sokak içinde yeni bir abdeshane yapılmak üzere bir şartname hazırlamış ve daimi encümene verilmiştir. 

Yeni: Harbiye abdeshanesi de -bugünlerde bir mütaahhide ihale edile- 


“cektir, 


Bebek - İstinye yolunda istimlâk işleri tesri edilecek 

Bebek - İstinye yolundaki istimlâk işlerinin lüzumundan fazla sürüncemede kaldığını gören Vali ve Belediye Reisi doktor Lütfi Kırdar, yolun süratle açılmasına mani olan forma- 


liteleri düzeltmek için icab eden ted- 


birleri almak ve münhasiran bu işle meşgul olmak üzere memurlar tayin etmiştir. 


Terlemek İsterken 


Karı koca mangal kömürün- 


den zehirlendiler 


Evvelki gece Salacakta bir karı kocanın zehirlenmesile neticelenen bir hâdise olmuştur: 

Salacakta Arka sokakta bir evde Mustafa ile karısı Keziban oturmak- 


i tadılar. 


Karı koca, bir az rahatsız olduklarından, gece terlemeğe karar vermişler, yatmadan az evvel, henüz tama» mile yanmamış olan bir mangalı odalarına almışlar, kendileri de yataklarına uzanmışlardır. 

Aradan bir müddet geçmiş, karı koca, feci ağrılarla kıvranmağa başmışlardır. 

Zehirlendiklerini hisseden Mustafa ile Keziban, doğrulmak istemişlerse de muvaffak olamamışlar, oldukları yere tekrar yıkılıp kalmışlardır. Nihayet ikisi de feryada başlayınca, ayni evde oturan diğer kiracılar imdatlarına yetişmekle beraber zabıtayı haberdar etmişlerdir. 

Gelen polis memurları, karı kocanın sıhhi vaziyetlerini tehlikede gördüklerinden derhal Haydarpaşa hastanesine kaldırmışlardır. 


Milâno sergisine iştirak 


edeceğiz * 
.Her sene açılan beynelmilel Milg- 


i no sergisine bu yıl Türkiyenin de iş- 


tiraki hükümetimizce resmen kararlaştırılmış ve keyfiyet dün alâkadarlara bildirilmiştir. Milâno sergisi 12 
nisanda açılacak ve 27 nisanda kapa nacaktır. 

Türkofis İstanbul şubesi bu 15 günlük sergiye iştirakimiz için hazırlıklara başlamış, tacirlerle temasa girişmiştir. Milâno sergisinde bilhassa antika eşya, eski eserler ve belli başlı ihracat maddelerimiz teşhir edilecek- 


.. Fakat iş, milli nüfusa kıymet veren ele geçince artık ne tramvayların devrilmesine, ne de yoldan çıkmasına ihtimal vermiyorum... 


bilinde satmaktadır. 


İSTANBUL HAYATI 


Ayak üstü şarab sohbeti 


Akşam üzeri eve gidiyordum. Eskidenberi alışveriş ettiğim dükkânın ren geçerken şehlâ gözlü ahbaendi: 


— zprarış Artık selâm sabah etmeden geçoorsun. Bu kıdar büyük bir kabahat etmiş isem sen gene kusura kalma. Taze tereyağları getirmişim, Gel bir tefa gör. 

Daracık dükkân kapı ağzına kadar dolmuştu. Zorlukla içeriye girerken etrafa dikkat ettim. Müşteriler ortadaki dar, uzun tezgâhın etrafına ayak' üstü sıralanmışlar. Herkesin önünde bardaklar, pastırma, turşu parçaları, ekmek kırıntıları... 

Dükkâncı tereyağı paketlerini açarken müşterilerden biri seslendi: 

— Hadi bakalım usta!... Fazla beklemeğe takatım kalmadı. Oturmak yasak. Ayak üstü durmaktan dizlerim sızladı. Doldur bir tane daha. 

Bizim ahbap köşedeki kırık iskemleyi çekerek kulağıma eğildi: 

— Sen yabancı değilsin. Şurada biraz otur, Canın sıkılmaz. Meraklanmâ.' 

Beni zorla kenara oturttuktan son-' ra tezgâha geçti. Kocaman bir şarap binliği açıp gözlerini çarpıta çarpıta bardakları doldurdu. 

— Ver bakalım beş kuruşluk da pâstırma. 

— Bana da yüz paralık salam doğra. 

Şarab bardakları dolup boşaldıkçâ' tezgâh başında sohbet de hararetle niyor: 

— Şarap iyi şeymşi amma, şimdiye kadar bilemedim. Rakı içeceğime Şârap içmeli imişim. 

— Rakının da ayrı bir zevki vardır. 
Fakat hem külfeti çoktur hem de keseye, vücude fazlaca dokunur. 

Şarabın meziyetleri etrafında hikâyeler söyleniyor, Nedimden, Ömer Hayyamdan parçalr okunuyor. Dükkâncı da bardakları doldururken şarab medhiyesine iştirak ediyor; 

— Bizim memlekette şindiye kıdar : şarabın- kıymetini kimse bilmoor idi. ; Herkes ırakı içer idi. Halbu ies ki ırakı insanı şahroş eder, her çeşid kötülüğü yaptırır. Şarab öyle değildir. 
Az içer isen çakır kef olursun. Çok içer isen mutfak paçavrası gibi bir köşede sızar kalırsın. Hiç kimseye fenalığın dokunmaz. 

Müşterilerden biri tasdik ediyor: 

— Evet. Çok doğru. Ben dün akşam burada sekiz bardak içtim, Beyazıddan geçerken dört bardak da tütüncüde içtim. Ondan sonra ne olduğumu bilmiyorum. Sabahleyin kendimi elbiselerimle, ayakkablarımla yatakta' buldum. Fakat bunun hiç bir fenalığını görmedim. 

İçeride sohbet devam ederken kapı nın önünden de kalabalık eksik olmuyor. Üst üste bardakları boşaltıp yumruklarile dudaklarını silerek savuşanların yerleri hiç boş kalmıyor. Akşam üzerleri birçok “dükkânların önünde ayni şekilde kalabalıklar göze çarpı yor. İstanbulda bu ayak üstü şarab sohbeti usulü e yeni çıktı. 

3 Cemal Refik 


Memurlar Kızılay gaz maskelerinden tedarik edecekler Vekâletten gelen bir emirle Kır zılay cemiyetinin çıkardığı gas maskelerinden bütün devlet memurlarının tedarik etmeleri bildirilmiştir. 
Kızılay cemiyeti, bu maskeleri halktan da arzu edenlere altı lira muka» 


B. A. — Öyle deme, tramvayların şimdi de sevinçten yoldan çıkmak ihtimalleri vari... 


POLİTİKA 


Suriyede vaziyet 


Filistin meselesi tekrar sarpa sarıyor. Londradaki yahudi delegeleri Araplar yahudilere karşı hücum ve tedhişten - vazgeçmedikçe Filistinin mukadderatı üzerinde kendilerile anlaşamayacaklarını bildirdiler. Filistin işleri büsbütün karıştığı ve burada İngilizler ve yahudilerle Araplar arasında kanlı harpler kesilmediği bir zamanda asıl Suriyede de Fransızlarla yerli halk arasında tekrar hâdiseler başlamıştır. 

Fransa 936 da kendisine karşı mütemadiyen mücadele eden milliyetçiler yani Vataniler ile anlaşmış ve Suriyeye İngilizler tarafından Iraka verilen istiklâle benzer bir nevi rejim tayin edileceğini vaadetmişti. Bu vaad üzerine Vataniler Suriye hükümetini kurmuşlardı. Bu Suriye hükü- 
,meti de Fransa ile memleketin istiklâli esası üzerine bir muahede akdetmişti. 

Irak İngilterenin müttefiki olduğu gibi Suriye de Fransanın müttefiki olacaktı. Beş sene devam edecek bir intikal devrinden sonra Fransız kuvvetleri Suriye tahliye ve idari ve askeri müessesesatı teslim edecek- 


lerdi. 


Fakat daha sonra Fransada iş başında bulunan partiler değiştiği gibi beynelmilel ahval değişmiş ve Akdeniz havzası dünya politikasının - Orta Avrupadan sonra en mühim faaliyet sahası olmuştur. Bu vaziyet karşısında Fransadaki yeni zimaımdarlar Suriyeye istiklâl vermeğe taraftar olma- 


mışlardır. 


Bu tebeddül üzerine Suriye parlâmentosu Suriye hükümetini memleketi müstakilen idareye ve Fransızlar elinde bulunan müesseseleri ve meselâ günrük idarelerini kendi eline almağa davet etmiş, Suriye hükümeti de ancak sefir sıfatile tanıdığı Fransız fevkalâde komiserliğine bir müzekkere vererek Suriyenin müstakil olduğunu ve Fransızların idareleri Suriye memurlarına teslim etmelerini bildirmiştir. 

Ayni zamanda Suriye hükümeti Fransız komiserliği tarafından neşrolunan bazı kanunların hükmü olmadığını mukabil emirnamelerle ilân 


etmiştir. 


Bu vaziyet üzerine Fransa ile ihtilâf şiddetlendiğinden Başvekil Ce- 


Kıymetli pul 
Londrada bay Hindin çok kıymetli bir pul kolleksiyonu satıldı. 


Bay Hind, Yorkshire valisi idi, Amerikada servet sahibi olmuş, o zamanlar pul biriktirmeğe başlamış ve 70,000 puldan mürekkep bir kolleksiyon vücude getirmiştir. 


Bu kolleksiyon 10,000,000 liraya satıldı. 


Kahraman köpeğin heykeli 

2 İkinciteşrin 1925 te Alaskada Nom 
şehrinde difteri salgını başladı. Nom halkı tayyare ile gönderilecek seromu bekliyorlar, fakat bir türlü tayyare ge lemiyordu. Nihayet iş anlaşıldı, kar fırtınasının şiddetinden tayyare Ş€- hirden uzak bir yere inmek zorunda kalmıştı. 

Halktan biri derhal kızağına en kuvvetli köpeklerinden sekiz tanesini koştu, en öne de en kuvvetlisini, Balto'yu koydu ve tayyarenin indiği yere doğru yola çıktı. 

Tipi korkunçtu, göz gözü görmüyordu. Bir iki saat içinde köpeklerin solukları kesildi, yürüyemez, kızağı çekemez oldular, Yalnız Balto dayanıyor, tek başına kızağı sürüklüyordu. 
Tayyarenin bulunduğu yere vardılar, seromları kızağa yükleyip geri döndüler. Balto, dönüşte şehre girer girmez, yorgunluktan çatladı ve öldü. 

Halk, şehrin meydanına Balto'nun heykelini, dikti. 


mil Mardam Kabinesi de istifa etmiştir. 


"koleksiyonu 


AKŞAM 


Kolleksiyonun en kıymetli pulu Beşinci Jorj'un kolleksiyonundan çikan 9 penslik bir puldur. Rengi sarıdır. Bu pulu Beşinci Jorj harp sırasında yoksulların menfaatine satılığa çıkarmıştı. Pul, bir kartona yapıştırılmış, altına şu cümleler yazılmıştır: 

«Bu pul, kolleksiyonumuzdan çıkarılıp yoksullar menfaatine satıldı. 
1915 - Kral Beşinci Jorj.» 


Bankacılığa başlamanın usulü 
Bir Amerikalı zengin banker, bankacılığa nasıl başladığını ve milyonlar kazanmasına sebep olan ilk teşebbüsü nasıl yaptığını bir Amerikan gaz6- tecisine şu suretle anlatmıştır: 

«İşim gücüm yoktu. Banka açmak için, bugün mevcud olan sıkı kanunlardan o zaman kimsenin haberi yoktu. Onun için küçük bir dükkân kira ladım. Camekânının üzerine büyük harflerie «Banka» diye yazdım. Bir iki gün sonra bir köylü geldi, cebinden 150 dolar çıkardı, bana teslim ederek, çıkıp gitti, Ertesi günü bir çifçi geldi; o da koynundan 200 dolar çıkarıp bana teslim etti, gitti. Aradan bir ay geçmeden, bankamda epeyce para birikmiştir. 

Bu kadar parayı bir arada görünce kurduğum bankaya ben de itimad etmeğe başladım ve o güne kadar biriktirmiş olduğum 58 doları ben de tutup kendi bankama yetırdım.» 


“Bir milyon dolar bir arada 


Yeryüzünün en büyük parası Şikagodadır. Bu para, Her biri yirmi altın dolarlık 50,000 dolardan yapılmıştır. 
Paranın kalınlığı 8 santimetre, kutru bir metredir, 

Hesap etmişler, bir milyon doları uc uca dizecek olursanız 156 kilometrelik bir yol teşkil eder. 


Bu bir aradaki bir milyon doları 
taşımak ta kolay değildir, çünkü 809 
kilodur. 

Şikago sergisinde teşhir edilen bu paranın etrafında tepeden tırnağa kadar silâhlı bir müfreze polis nöbet beklemektedir. : 


Göbek taşında oturup dinlenirken yaralandı 

Tophanede oturan Sıtkı isminde 

biri, Kılıçali hamamına giderek yı- 


. kanmış, bir aralık da göbek taşına 


oturup dinlenmeğe koyulmuştur. 
Bu sırada göbek taşının üzerine isabet eden camlı kubbeden bir cam 


"parçası Sıtkının üzerine düşerek da- 


marlarından birinin kesilmesine sebep olmuştur. Sıtkı tedavi altına âlınmıştır. 


“Okmeydanında köpek avı! 


On sekiz yaşlarında Hasan isminde biri, eline geçirdiği bir av tüfe- 


gile Okmeydanına çıkarak rasgeldi- 


gi köpeğe ateş: ederken polisler tarafından görülerek yakalanmıştır. Polis, bu fahri köpek itlâf memuru hakkında kanuni takibatta bulun- 


Milli Ispanya Hükümeti Türkiye Umumi Mümessilliğinden: 


Resmi Tebliğ 


Hükümete aid olsun olmasın, mevcudiyeti iddia olunan Barselon Hükümeti Cümhuriyesi siyasi mümessilliği veya konsolosluğu erkânı tarafından kendi hükümetleri veya Milli İspanya hükümeti namına veyahut eşhas ve hususi sahiplerine vekâleten mevkii icraya vaz edilecek her nevi menkul ve gayri menkul emval ile mefruşat ve vesaiti nakliye, vapurlar ve sairenin satışı veyahut devrütemliki muamelâtı Milli İspanya hükümetince hususi veya resmi sahiplerinden gasbedilmiş addedilerek gayri kanuni ve keenlemyekün tutulacağını ve âlâkadarlar hakkında kanuni' muameleye tevessül edileceğini malümları olmak üzere ilân olunur. 
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Denizaltı gemisi inşasına 


her tarafta büyük 


ehemmiyet veriliyor 


Denizaltı, çok ucuza mal olan bir harb silâhıdır. 
Bu sebeble bilhassa küçük devlet- 


Denizaltı gemileri ucuza mal olduğundan sahili olan her memleket bu silâhı tedarike çalışmaktadır. Son zaman- 


larda büyük devletler de bu silâha fazla ehemmiyet ver- 


Almanyanın tahtelbahirleri geçen teşrinisanide har cimleri yekünu itibarile 31,288 ton idi. Bunlardan kırk 


ler buna ehemmiyet vermekte, az çok sahili olan her memleket tahtelbahir filoları tedarik etmektedirler. 

Meselâ Avrupanın ortasında bulunan Lehistanın Baltık sahilinde €eskiden bir kaç balıkçının yaşadığı, Gdinya isminde bir limanı ve bir kaç kilometrelik deniz kıyısı olduğu halde bu hükümet son senelerde tahtelbahir üzerine tahtelbahir yaptırmaktadır. 

Bu seyade Lehistan yalnız kendisinin mahdud sahilini ve deniz muvasala, yollarının emniyetini müdafaa ile kalmayıp ayni zamanda mühim bir deniz tecavüzü silâhını elinde bulundurmaktadır. 

Filyaki bu silâh Almanyaya karşı büyük bir iş görecek değildir. Lâkin Baltık sahilindeki, bir gün kendisile müttefik olması muhtemel Estonya, Letonyanın sahillerini. muhafaza ve kendisi ile Vilna meselesinden arası henüz tamamile iyileşmemiş olan Litvanyaya karşı bir tecavüzi harekette ve bahusus Sovyetler birliği ile harbe tutuşursa müessir olarak kullanılabilecektir. 

Büyük ve küçük devletlerin cümlesi denizaltı gemileri tedarik etmek- te isede büyük devletlerin kullandıkları ve daha ziyade ehemmiyet verdikleri tahtelbahirlerin tipleri ile küçük devletlerin kullandıkları tipler arasıda büyük farklar vardır, 

Küçük devletler yalnız torpil kovanı ile mücehhez küçük tahtelbahirlere ehemmiyet veriyorlar. Büyük devletlerin (o tahtelbahirlerinde o ise torpilden başka büyücek topları, tayyare defi topları ve hattâ tayyare de vardır. Bunlar uzak denizlerde bir kuvvetli kruvazör gibi dolaşmağa ve harb etmeğe muktedirdir. 

Büyük tahtelbahirler daha ziyade Okyanuslarda deniz ticaret yollarını kesmeğe, ticaret ve nakliye vapurlarını batırmağa mahsustur. 

Almanya Versay muahedesinin askeri kayıdlarını ihtiva eden ahâkmını hiçe sayarak karada, havada ve denizde silâhlanmağa başladıktan sonra küçük devletler gibi tahtelbahirler inşasında küçükten başlamıştı. 

Almanya, 1925 senesinde İngiltere ile akdettiği deniz anlaşması mucibince, İngiliz donanması ve denizaltı kuvvetlerinin hacim itibarile ancak yüzde kırk beşi nisbetinde tahtelbahir yapacağını taahhüd etmişti. Yaptırdığı tahtelbahirler hep küçük tipte olduğundan sayısı çoktan İngiliz (tahtelbahirlerinin (sayısını geçmişti. 

Ahiren Almanya, Sovyet birliği devletinin fazla mikdarda tahtelbahir yaptırdığını sebeb göstererek hacim itibarile de İngiliz donanması denizaltı kuvvetlerine muadil denizaltı kuvveti vücude getireceğini İngiltereye bildirmiştir. Bu itibarla Alman tahtelbahirleri sayı itibarile İngiliz imparatorluğu tahtelbahirlerinin iki misli olacaktır. 

Almanlar şimdiye kadar küçük tahtelbahirler yaptırmakla beraber lüzumu halinde bunları uzak denizlere gönderebilecek hususi tertibatı almışlar, benzin depolarını genişletmişlerdir. 

Bu sayede Alman tahtelbahirleri beş yüz ve yedi yüz tonluk oldukları halde İngilizlerin ve Fransızların iki bin tonluk denizaltı kruvazörleri kadar benzin alabilmekte ve onlar kadar uzun mesafeler katetmektedirler. 

Büyük devletler, şimdi Almanya da dahil olduğu halde, daha ziyade büyük hacimde tahtelbahir yaptırmeğe başlamışlardır. Her tarafta mühim miktarda de- 


nizaltı gemisi yapılıyor. 


maktadırlar. Bunlardan çoğunda tahtelbahirler muhtelif tiptedir. Bir çokları umumi harbin sonunda yapılmıştır. 

Bunlar ise şimdiki zamanın tekâmülâtına uymamaktadır. Bu noksanı yeni tahtelbahirler ile telâfi etmeğe çalışıyorlar. Almanya umumi harbden sonra tahtelbahirlerini ya tahrib etmiş, yahut teslim etmiş olduğundan ve B. Hitlerin Versay muahedesini parçalayıncaya kadar Almanya topraklarında şimdi eskimiş olan tipte yeni tahtelbahirler yapmamış bulunduğundan Almanyanın tahtelbahirleri hep son tiptedir. 

Tahtelbahir cihetinden büyük devletlerin bugünkü vaziyetine gelince İngilterenin mevcud tahtelbahirleri 
56 parçadır. Bunların hacimleri yekünu 96,000 tondur. Bu itibarla İngiltere dünya devletleri arasında altıncı derecededir. Lâkin İngiltere hacimlerinin yekünu 76,000 ton olacak 69 yeni tahtelbahir yaptırmakta ve bu yeni inşaat ile mevkiini yükseltmeğe çalışmaktadır. 

İngiltere başka devletlerin deniz muvasala yollarını büyük deniz donanması ile kesmeğe muktedir bulunduğundan tahtelbahirlere büyük ihtiyaç hissetmiyor. İngiliz tahtelbahirlerinden on ikisi 1.095 ton ,on sekizi 1,475 ile 1,311 ton arasındadır. 


İngilizlerin yaptırdıkları son tahtelbahirlerden her biri 1,850 tondur. 
Çok seri olan bu denizaltı gemilerini Akdeniz donanmasında bulundurmaktadır. 


üçüncü (umumi hacmi 16,000, yirmi ikisinin hacmi 11,000 ve yapılmakta olan altısının hacimleri yekünu 3,700'ton idi, Alman tahtelba hirlerinin en küçüğünün mürettebatı 
23 kişi olarak 250 ton ve en büyügünün mürettebatı 40 kişi olarak 740 

tondur. Küçükleri 3 ilâ 6 torpili hamil olup topsuzdur. Büyüklerinin. 8,8 

yahut 10,5 santimetrelik topları vardır. 

"İtalyanın mevcud tahtelbahirleri 

96 dır. Bunların hacmi yekünu 

74,000 tondur. Yeniden 118 tahtelbar 

hir yaptırıyor. Bunların hacimleri 

yekünu 100,200 tondur. İtalyan tahtelbahirlerinden sekizi 1,350 şer ton 

hacmindedir. 

Japonyanın mevcud tahtelbahirleri 
61 parçadır. Hacimlerinin yekünu 
79,000 tondur. Yeniden 69 tahtelbahir yaptırıyor. Bunlârın hacimleri yekünu 95,000 ton olacaktır. 

Japon tahtelbahirlerinin hacimleri ekseriya 1,000 tondan fazladır, Yedisi ikişer bin tonluk denizaltı kruvazörüdür. 

Fransanın mevcud tahtelbahirleri 74,000 ton, 76 adettir. Bunların arasında dünyanın en büyük tahtelba hiri olan 2,880 tonluk Surcouf bulunuyor. Fransa yeniden hacimleri mecmuu 94,000 ton olacak 98 tahtelbahir yaptırmektadır. 

Amerikanın mevcud tahtelbahirleri 90 dır. Hacimleri mecmuu 85,000 tondur. Yeniden 105 tahtelbahir yaptırıyor. Bunların hacmi yekünu 101,000 ton olacaktır. — E. 


GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ 


“Anna Karenin, şaheserinin müellifi 


Lev Tolstoy'un hayatı 


Meşhur Rus edibi 
Lev Tolstoy'un romanından sahneye geçirilmiş Anna 
Karenin piyesi, 
(Vâ - Nü) tarafından türkçeye çevrilmiş, mizansen'i rejisör Muhsin Ertuğrul tarafından yapılmıştır. Bu geceden itibaren İstanbulda Tepebaşında Şehir tiyatrosunda temsil ediliyor. Müellif ve eser hakkında Selâmi Sedes'in yazısını yarınki nüshamızda okuyacaksınız. 


Lev Tolstoy 


##* 


1828 de doğup 1910 da vefat eden Lev 
Tolstoy, zamanının fikir ve edebiyatı üzerine en fazla müessir olan ediplerdendir. 

Asil bir ailedendi. Çocukluğunda annesini ve babasını kaybetmiş, oldukça sefihane ve maceralı, kavgalı, düellolu bir talebe hayatı geçirmişti. İçki, dans, ziyafet, söhbet, en fazla hoşlandığı şeyler arasındaydı. 

Fakat edebiyata merakı vardı. Ruso, Volter gibi müellifleri okurdu. oo 

1847 de üniversiteyi bırakıp doğduğu 
malikânesi Yasnaya Poliana'ya çekilen kont Tolstoy artık sefahattan elini eteğini çekti; köylülerle beraber yaşamağa başladı. 1851 deki Kafkasya seyahati onu daha ağırbaşlı bir hale getirdi. Orada zabit vekili idi. Boş zamanlarında ilk eseri olan «Çocukluk» u yazdı. 1854 de Kırım muharebesine iştirak etti. Buradaki intibalarını da kaleme aldı. Lâkin harbin kahramanlıklarını değil, fecaatını tasvir ederek... 

Bir müddet Petersbugda kaldı. Ardarda şu eserleri neşretti: 

Gençlik, Tesadüf, İki suvari, Kazaklar, Sivastopol, Bir Poneşçik'in (1) sabahı... 

1858 de, Tolstoy, Avrupaya gitti. Isviçreyi, Fransayı, Almanyayı gezdi. Lucerna, Alber, Üç ölü, Aklı selim, bu devrinin eserleridir, 

Rusyaya dönüşü, bu memleketteki köy- 


lülerin toprak köleliğinden kurtuluşuna biraz takaddüm eder. Meşhur edib, Yasnaya Poliana'da köylüler için kendi düşüncesine uygun bir mektep kurdu. Bir de Pedagojik mecmua neşrine girişti. Ayni zamanda da halk arasında zuhur den ihtilâflarda da sulh hâkimliği ediyordu. 

1862 de sevdiği bir kızla evlendi. İşte, 
şaheseri olan Anna Karenin'i bu sakin aile hayatını sürdüğü sırada yazmıştır. 
(1873 - 1876). Eserindeki Levin bizzat kendidir, Kitti de zevcesidir. 

Edib, burada, mazideki bütün hayatının tablolarını da büyük bir kudretle çizmektedir. 


Napolyon muharebeleri (zamanındaki Rusyanın halini tasvir eden «Harp ve sulh» de bu devrin eseridir. Bunda, müstakbel fikirlerinin tohumlarına raslanır. 

1883 de ülfet ettiği iki mütavassıf köylü, Ahtı atik'i Ahtı cedid'e tercih edem tarikatın müessisleriydi. «Dünyanın yenileşmesi, ancak insanların ferden ve ellerile çalışması sayesinde kabildir» felsefesinin salikleriydiler. Tolstoy, onların tesirinde kalarak geçirdiği manevi buhranları <İtiraflarım» eserinde anlatmıştır. 
(1879 - 1882). 

Bu ruhi meyli üzerine, büyük edib, dünyadan elini çekti. Elile çalışmağa, toprağı sürmeğe, kendi ayakkabısını bizzat yapmağa başladı. Malını mülkünü de fakır fukaraya dağıttı ve artık Yasnaya Polyaia'dan ayrılmadı. 

Bu devirdeki eserleri: «Efendiler ve uşaklar», «Kroysere Sonat», «Zülmetlerin kudreti» (beş perdelik piyes), «İvan İliç'in ölümü», «Ölümden dirilme», «Sanat nedir» ve külliyetli miktarda halk hikâyeleri, felsefi ve ahlâki eserler: «İmanım nedir?», «İnciller», «Kilise ve devlet», «Felâh sizin içinizdedir»; ilh... 

Bu neşriyat üzerine, 1901 senesinde, Rus kilisesi Tolstoy'u zındık diye tavsif ederek aforoz etti. 

Bu edib, on dokuzuncu asrın ikinci yarısındaki en büyük romancı sayılmaktadır. Rusça külliyatı 18 cild olarak intişar etmiştir. 


(0) Rusça, toprak sahibi asilzade der mektir. 
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Bir haftalık perhiz 


Günde 200 -300 gram kaybediliyormuş 


Amerikada çıkan yeni bir moda Avrupaya da sirayet etmiştir. Güzelleşmek, gençliğini muhafaza etmek istiyen kadınlar haftada bir gün, yahut ayda bir hafta, veya senede bir ay garip bir perhiz ve istirahat usulü tatbik ediyorlar. Buna «Antuan» rejimi deniliyor. 

Haftada bir gün perhiz edilirse o gün sabah geç kalkılacak, yemek olarak meyva, sebze yenilerek süt içilecek. Kaynatılmış ve süzülmüş ıhlamurla banyo yapılacak, saçlar Hintyağı ile masaj yapıldıktan sonra yumurta sarısı ve şampuanla yıkanacak. 
Kaş ve kirpiklere Hintyağı sürülecçk. 

Yüze pudra, allık, krem gibi şeyler 


“ katiyen sürülmiyecek, Tırnaklar cilâ- 


vü 


:sız kalacak ve tatlı badem yağı ile :yağlanacak. Vücud tam istirahat ede- 
-cektir. A ' 
Ayda bir hafta perhiz edilirse, o haftanın her günü ayrı ayrı yemeklere hasredilecektir: 
Pazartesi: Sebze günü — Sabah bir . fincan sütlü kahve ile bir dilim fran- 
“ cala. Öğle ve akşam haşlanmış tereyağlı sebze, bir dilim İrancala, bir parça peynir, bir portakal veya elma. 
Salı: Et günü — Sabah sütlü çay, bir dilim francala, Öğle ve akşam bir “gay fincanı et veya tavuk suyu, bir “parça soğuk et ve ya tavuk, bir elma. 
“Gece yatarken bir fincan şekersiz limonlu ıhlamur. 
Çarşamba: Yumurta günü — Sabah bir fincan sütlü kahve, bir yumurta, Öğle bir tabak çorba, iki yağ- 


da yumurta, bir elma veya portakal. 


Akşam iki rafadan yumurta, bir dilim francala, bir elma, Yatarken şekersiz limonlu çay (Karaciğeri rahatsız olanlar bugün de meyva günü gibi perhiz etmelidirler). 

Perşembe: Süt günü — Sabah bir fincan süt, bir parça tereyağlı İrancala. Öğle ve akşam on dakika fasıla ile yudum yudum içilen iki bardak süt, tereyağ sürülmüş, haşlanmış pâtates, bir parça francala. Gece yatarken bir kâse yoğurt. 

© Cuma: Balık günü — Sabah sütlü 

çay, bir dilim francala. Öğle ızgara veya haşlama balık, salata, bir dilim İrancala, bir armut. Akşam haşlama balık, bir patates, bir armut. Gece yatarken limonlu şekersiz çay. 

Cumartesi: Meyva günü — Sabah sütlü kahve, bir dilim francala. Öğle 


“bir dilim francala ile muz ve kuru ye- 


mişten maada her hangi meyvadan bir kilo, akşam öğlede yenilen meyvadan başka bir meyva ve yarım kilo olarak yenilecektir. Bugün su içilmi- 


EA 


Yy 


Plise elbiselerin moda olduğunu geçenlerde de yazmıştık. İlkbahar modellerinin hemen hepsinde plise vardır: 

1 — Gri yünlüden tayör: Etek plisedir. > 

2 — Lâcivert ipekliden elbise. Etek 
plisedir. Bluz nervürlerle süslenmiş- 


Suni kaş 
Kalın kaşlar yeniden moda oldu 


— - — — 


İnce kaşların modası tamamile geç- 
“miştir. Greta Garbo üç hafta evvel kalın kaş modasını ortaya my Gayet ince tül üzerine dikilmiş ölan bu kaşlar gom arabikle hakiki kaşlar üzerine yapıştırılmaktadır. 

Bu moda hemen Pariste de kabul edilmiştir. (Faubourg Saint - Honore) caddesindeki vitrinlerde çeşit çeşit, ve renk renk suni kaşlar görülmektedir. 

Bu kaşların boyu, eni, ve rengi saçların rengine ve bilhassa saçların taranış tarzına göre çehreye uydurulmaktadır, 

İncelenen veya traş edilen kaşlar eski haline gelinciye kadar bu kaşların modası devam edecektir, 


yecektir. 
Bu perhiz usulü ile günde 200 ilâ 
300 gram kaybedilmekte imiş. Yani 
bir hafta içinde bir buçuk, iki kilo zayıflamak mümkünmüş. 
Bir ay perhiz usulünü gelecek hafta yazacağız. 
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— Büyük macera romanı — 


— Evet, Ratib bey! Bir ablam var. 


“Hayat mücadelesi içinde çok ıstırap “çekmiş zavallı bir ablam... Kendisini “pek seviyorum ve sizin de onu sevme- 


nizi istiyorum. 
— Onu bütün kalbimle seveceğime emin olabilirsiniz, Tenducuğum... On- 


“dan öyle muhabbetle bahsediyorsunuz . ki, hatta tanımadan, şimdiden kendi- 
“sine karşı muhabbet hissediyorum ve “Jâyık olduğuna da kaniim... 


— Hakkınız var, cidden hürmete takdire lâyık bir kadın! Bir başına ça- 


- balamış, çalışmış bugün şerefli bir 


“mev&i tutmuş... Kim olduğunu söyler- 


“ sem hayret edeceksiniz! 


— Aman pek merak ettim... Kim... 
Çabuk söyle. 
Siz de onu tanıyorsunuz!... 
İşte başınızı kaldırın da bakın resmimin altında ismini göreceksiniz! 

Ratip başını kaldırdı, Perihanın kudretli elile attığı imzaya baktı ve boğuk bir sesle: 

— Perihan... Kabil mi?... Bu ne garib bir tesadüf!... diye mırıldandı. 


Nakleden: (Vâ-Nü) 

— Yarın size uzun uzadıya izahat veririm. Şimdi vakit yok, bakın hanımla oyunu bozdular, kalkıyarlar. 

TTahire hanımefendi arkadaşına veda edip Tendu'yu öperken Lütfiye hanımefendi de elini öpen Ratib'e: 

— Oğlum, yarın akşam da beklerim... Yemeğe gelin! - diyordu. 

Genç kız nişanlısını kapıya kadar teşyi ederken tekrar yavaşça: 

.— Söz verdiniz değil mi?Ablamı seveceksiniz... 

Delikanlı heyecanını yenmeğe çalışarak: 

— Evet... Evet... Muhakkak!.. - dedi. 

> 

Ertesi günü hala, yeğen Perihana gittiler. Tanışma çok çabuk oldu. Senelerdenberi aile şefkatinden mahrum kalan kıza ihtiyar kadın der- 
«hal kollarını açtı. İki saat kadar hep birden çeneçaldılar; mazi yad edildi. 

Tendu ablasının yanına sokulmuş kâh anlatıyor, kâh hayran hayran Perihanı dinliyordu. Üçünün de Kaltir. 

3 — Sıklamen rengi 
bise, 

4 — Beyaz ipekliden gece elbisesi: 
Eteği plisedir. 

5 — Türkuaz rengi yünlüden elbise: Ceplerinin ve revelerinin etrafına ayni renk kadifeden biye geçirilmiş- 


Çikolatalı kek 


6 yumurta, 125 gram toz şeker, 
125 gram tereyağ, 100 gram rendelenmiş, yahut makineden geçmiş çikolata, 65 gram makineden geçmiş iç badem, 90 gram un almalı. Derin bir Kap içetisinde tereyağıni elle ezerek kabartmalı, krema haline gelince bırakmalı, Diğer bir kapta yumurtaların sarısı ile toz şekeri telle çırparak köpürtmeli, sonra tereyağının üzerine dökerek karıştırmalı, sonra çikolatayı, vanilyayı, bademi ilâve ederek yarım saat telle vurmalı, elekten iki defa geçirilmiş unu karıştırmalı ve daha on dakika vurmalı. Nihayet ayrı bir kapta telle vurularak köpürtülen ve sertleşen yumurta aklarını ilâve etmeli, hafifçe karıştırıp halletmeli, yağlanmış kalıba dökerek önce kızgın sonra orta fırında bir saat pişirmeli. 
Bu tertip altı kişiliktir. 


krepten el- 


Yağlanmış yakalar nasıl 

temizlenir? 

Yağlanmış elbise yakalarını temizlemek için ökaliptüs esansı (esence d'eucalyptus) ile silmek kâfidir. 
bi derin bir sevinç ve muhabbetle çarpıyordu. 

Bir aralık Perihan köşke aid Mayalen yaptığı resimlerden bahsederek albumünü getirdi. Gerek Lütfiye hanımefendi, gerek küçük hemşiresi takdirle oseyrederlerken birdenbire hala hanım: 

— Vay!.. dedi. - Sen bu genci tanıyor musun? 

Resimlerin arasında Ratibin suluboya küçük bir portresini gösterdi. 

Aralarındaki bir parolayı hatırlatmak ister gibi Tendu ihtiyar kadına baktı. 

Perihan zoraki bir tebessümle: 

— Ratib beyi mi?... Biraz tanırım... 
Bir ahbabın evinde ona raslamıştım da o gün resmini çizivermiştim. 

— Pek sevimli bir genç, değil mi? 

— Evet, öyle derler... Siz demek onu tanıyorsunuz? 

— Bu sene Adada görüştük. 

Bu cevab ev sahibesi kızın içini rahat ettirdi. 

Lütfiye hanımın bir şeyden haberi olmadığı anlaşılıyordu. Demek bu münasebetin dedikoduları kulağına gelmemişti. 

Biraz daha şundan bundan konuştuktan sonra hala ayağa kalktı: 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>çok rağbette 


“li, kabukları ve çekirdekleri ile sık- 


rıştırmalı. Birkaç damla (küraso) likö- 


tir. 

6 — Yeşil ipekliden elbise: Bluzu da 
plise ile süslenmiştir. 

7 — Siyah yünlü plise etek: Üzerine pembe yünlü ceket giyilmiştir. İçinin bluzu pembe siyah damalı ipeklidendir. Ayni renkte kumaştan bir mendil ceketin cebine konmuştur. 


Nezle ve öksürük 


Evde yapılması kolay bir kaç ilâç 
Nezle ve öksürüğe karşı portakalın 


faydası olduğu anlaşılmıştır. Portakalı yuvarlak parçalara taksim etme- 


malı, çıkan bu su hafifçe acıdır, içerisine bal katarak tatlılaştırmalı, Günde üç defa: Sabah kalkarken, öğleden sonra ve gece yatarken birer şarap kadehi miktarı içilirse nezlenin ve öksürüğün önü alınırmış. 

Portakal kabukları üzerine sıcak su haşlayıp çay gibi demlendirdikten sonra, süzmeli, üzerine evvelce sıkılan suyunu ve bol şeker ilâve ederek ka- 


rü de koyduktan sonra gece yatarken içilirse, bu sıcak portakal çayı da nezleye gayet iyi gelirmiş. 


Eller çabuk nasıl temizlenir? 

Evde iş görülünce, eller çok kirlenmiş ise kolayca temizlemek için ellere vazelin sürmeli VE masaj yapmalıdır. Sonra çok sıcak su ve âdi sabunla eller yıkanınca tertemiz olur, 


gelir, onu alırım. Zaten bundan böyle de sık sık artık seni beklerim. 
Boşuna kaybolan seneleri şimdi ihyaya çalışmalı! 

— Teşekkür ederim, halacığım... 
Bilseniz kalbim nasıl bir iştiyakla dolu. Kardeşim istediği kadar kalsın. 
Hiç bir zaman beni rahatsız etmez... 
Bilâkis çok memnun olurum. Keşki siz de otursanız... 

— Maatteessüf bugün kabil değil... Başka sefere!... Haydi şimdilik Allaha ısmarladık, çocuklar... İşlerim biter bitmez gelir seni alırım Tendu. 

— Peki anneciğim... 

Sonra ablasına dönerek: 

—, Sen işini yap, Perihancığım, ben yanında oturur, seni seyrederim. 

İki hemşire yalnız kalınca gene birbirlerine sarılıp öpüştüler. Tendunun saadetine payan yoktu. Gayri ihtiyari sevinçle bağırdı: 

— Abla! O kadar bahtiyarım ki bilemezsin... 

Bu sözlerin hakiki mânasını anlamıyan Perihan müphem bir tebessümle cevab verdi. 

Kadri Memduh paşanın küçük kızı coşkunlukla devam etti: 


— Evet, evet ablacığım... Çok, çok 


— Eh kızım... Bazı işlerim var, ben | bahtiyarım. Zannettiğinden çok fazla, 


gidiyorum. Tendu seni rahatsız etmezse burada kalmak istiyor. Sonra 


Bir kere seni buldum. Fakat başka da daha bilmediğin bir şey var. Ha- 


Moda haberleri 


AYüksek tepeli kanotye şapkalar ilkbaharda çok giyileceklir. 


4 Yazlık emprimelerin kumaşı 
(sürah) olacaktır. 


X Etekler diz kapağına kadar kısalmıştır. 


* Tayörlerle giyilen bluzlar için kırmızı, kanarya sarısı, çividi mavi ve verjad renkleri tercih ediliyor. 


k* Yaz emprimelerinin zemini pembe türkuaz, salkım moru, limon sarısı olacaktır, 


4 Çizgili alpaktan tayör modadır, 


* Enseye inen saçlara tekrar rağbet artıyor. 


Kirpikleri uzatmak için” 


Kurtuluş, Bilezi'yçi sokak M. R.: Kirpiklerinizin uzun ve sık olması için het gece şu pomadı sürme çeker gibi kirpik-Jerinize sürünüz: 10 gram vazelin, 4 gram hint yağı, 1 gram (acilde galligue), 6 dam-Ja lâvanta çiçeği esansı. 


2 — Kollarınızın, dirseklerinizin derişini yumuşatmak için gece yatarken sabunla yıkadıktan sonra şu kremi sürünüz: 
30 gram (giicerole d'amidon), 1 gram 
(acide salieyligue) bir eczanede yaptırınız. 


3 — Evde kına koymak güç iş değildir. 
Bir bardak lık su içerisine kına ilâve ederek karıştırınız, koyu mayonez haline gelince bir tahta parçası ucuna bükülerek sarılmış ve bağlanmış pamuğu kına içerisine batırınız ve kökünden uçlarına kadar sürünüz. (Saçları azar azar ayirarak sürünüz.) 


Bütün saçlara sürüldükten #onra ince kâğıdla başı sarınız ve Üzerine bir havlu 


| — 


| örtünüz. Bir çeyrek, yarım sanat durduk- 
| tan sonra başınızı her zamanki gibi yıka- 


yınız, 


Kınalı saçın pek modası yoktur, Kırmızı saça ne diye heves ediyorsunuz? 


Kitaplar nasıl temizlenir? 


İstinye, Y. V.: Kitaplardaki kirleri temizlemek mümkündür, dikkatle iş görmek lâzımdır. 

Kir lekeleri yeni ise bayat ekmek içl ile yahut lâstikle silerek temizlenir. Yağ lekesi varsa bir parça silgi kâğıdın leke üzerine ve altına koyunuz. Sak ütü ile silgi kâğıdını ütüleyiniz. Kâğıd yağı çeker, temiz kâğıd koyarak bir kaç defa ütülenirse leke tamamiyle çıkar. 

Silgi kâğıdını benzine yahut etere batırıp lekeleri silip temizlemek mümkündür. 

Bunun en doğrusu kitabınıza itina etmek lekelememeğe gayret etmektir. 


lekeleri, yalnız 


4 S. 0.8.: Hükümet ve belediye haştanelerinin hangisine müracaat elseniz bacağımıza lâzımgelen tedavi yapılır. 


yatımın bu büyük hadisesini halam sana söyliyecekti amma kendisine rica ettim. «Ablamla yalnız kalarak ben anlatayım» dedim. Razı oldu. 

— Ne imiş bakalım şekerim? 

— Bul... Pek mühim bir şey! 

— Henüz küçüksün. Mühim değdiğin nedir acaba? 

— A... On altıyı geçtiğimi unutma! Artık çocuk sayılmam. Genç biz kızın hayatında mühim ne olabilir? 

— Ne bileyim... Halan sana bir 

otomobil mi alacak?... Kışlık tuvaletlerini yapman için Parise mi götürecek? 
Amma yaptın ablacığım... 
Bunlar ciddi şeyler mi? Mademki anlamıyorsun o halde söyliyeyim bari. Bana talip çıktı. 

— Vay, demek seni şimdiden kapmak istiyorlar?... Sahi mühim... 
Halan bu işe ne dedi? 

— Razı oldu tabii! 

— Nasıl «tabii»?... Bilâkis çok garib!... Daha pek gençsin! Demek o delikanlı seni ciddi surette sevmiş öyle mi? 

— Evet... Sevdiğine eminim... Ha-Jam da derhal kendisine itimad etti, 

— Sen de onu seviyor mısun? 

Tendu, içinden taşan derin bir hisle: 


(Arkası var) 


Tanzimat, Servetifünun, Fecri âti edebiyatları bize ne verdi? 


Bugünkü dilimizi ve bugünkü edebiyat adam- 


larımızı hangi 


Türkiyede uzun müddet kalmış bir Amerikalı bana: 

— Bizde şark dilleri, şark edebiyata, bilhassa Fars ve İran edebiyatı 


Menberi mekteplerde şark dilleri ve edebiyat okutmuştur. Kendisinin de birçok şiirleri vardır. 

Üstadı elinde bir kitap, nargilesinin başında buldum. Sorduğum suale kendisi değil evveelâ nargilesi uzun tokurtularla cevap verdi. Gözlüklerinin üzerinden ser sert yüzüme baka pak: 

Bak peşinen söyliyeyim, dedi, ba- ha ait yazacağın yazıya nargilemden vesairemden bahisle, ciddiyeti halel Har eyliyecek bir takım alaylar karış» tıracak olursan yapacağımı ben bili. 


tim.. Benim yapacağım da nedir bilir misin? İnsanı hiciv ederim, bu su- 


retle mahveylerim.. Hakkında iki kıtacık söyledim mi? Kendini ölmüş bil.. Ben insanı öyle hiciv eylerim... 

Ben: 

— Aman üstadım kıymayınız bu fakirel... diye istirham ederken o muzaffer bir eda ile nargilesini tokurdatıyordu. Bir daha: 

— Haaaa... Karışmam hiciv eylerim!... Diye bana bir göz dağı daha verdikten sonra: 

' — Sor bakalım şimdi!.. diye merhamete geldi. Celâlinden, şiddetingen korka korka mırıldandım: 

— Akademi... 

Sözümü ağzımda bıraktı: 

— Akademi mi? Ne yapacakmış akademi? Ne eyliyecekmiş?. 

— Meselâ lisan meselesi, edebiyat meselesi... 

. — Lisan meselesi mi? Behey cahil, pchel... Lisanı akademi mi yapar? 
Lisan tedrici olarak ve tabii bir mecra takip ederek kendi kendini yapar. 
Bundan senelerce evvel çıkan Tarik, Baadet, Tasviriefkâr, Takvimi Vekayi, Sabah, İkdam ceridelerinin kollekiyonlarını aç.. Bir de bugünkü cerideleri önüne ser... İkisi arasında bir lisan mukayeseleri yap. Göreceğin farka inanamayacağın gelir, Bugünkü lisanı, eski dille bugünkü dil ara-Bındaki şu muazzam farkı akademi. 
yaıı yaptı? Lisan kendi kendine tedrici tekâmülle bu hale geldi. Hem uzağa gitmeğe ne hacet? On sene, on #ki sene evvel yazdığın kendi yazıla. 
rını aç oku.. «Bunları ben mi yazmıgım!..» diye katıla katıla gülersin... 
Benin dilin bile farkında olmayarak © derece değişmiştir. Söyle diyorum sana, bunları hangi akademiya yaptı? Söyle... 

— Peki edebiyat meseleleri ile uğraşacak bir akademi de yapamaz miyız? 

Nargilesinin ucu lâstikli marpucunu tehditle salladı: 

— Dil meselesi akademiya işi olmadığı gibi, edebiyat meselesi de onun harcı değildir.. Dil de edebiyat da gorlanmağa gelmez. Hele dil.. 

Eğer tedrici tekâmülü nazarı iti 


benzer bilir misin? Bir meyva bahçesi tasavvur et.. Ağaçların üzerinde henüz yeşil, ham kayısılar, şeftaliler, armutlar bulunsun... Sen kendi kenine şöyle bir karar ver: «Ben bu meyvaların tabii bir halde olgunlaşmasını beklemiyeceğim. Bunları bir an evvel, suni vasıtalarla olgunlaştı. 
racağım.» Böyle söyliyerek yeşil meyvaları kayısıları, armutları, şeftalileri al. Bir tepsi içine koy. Sal fırına... 

İşte güneşin harareti yerine, fırının suni sıcaklığı... Güneş altında meyvanın olgunlaşması aylarca beklemektense, birkaç saat zarfında firında meyvaları sarartıp kızartabilir. 
sin değil mi?.. Yooo... Kazın ayağı öyle değil. Fırında, kâfi derecede ha» 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rareti aldıktan sonra belki ham meyvalar pişmiş, kızarmış olarak çıkar. 
Fakat ye bakalım! Onlar olgunlaşmamış pekişmik, büzüşmüştür, 

İşte dil meseleleri de böyledir. Dil akademiya tarafında nsuni surette yapılamaz. Meyvaya nasıl tabii bir müddet içinde, tabif güneş harareti lâzımsa dil ve kelimeler için de böyle tabii ve tedrici bir tekâmül lâzımdır. 

— Ya edebiyat meseleleri hocam? 


— Akademiya bu meselede de bir şey yapamaz. Bugün Falih Rıfkının nesrini, Yakup Kadriyi, Faruk Nafizi, İbrahim Alâeddini, Fazıl Ahmedi, Halil Nihadı, Halid Fahriyi, Yusuf Ziyayı, Orhan Seyfiyi - Maarif Vekili olduğu için söylemiyorum, ötedenberi kendi hakkındaki fikrimi ilân etmişimdir - Hasan Âliyi ele al... Bir de tanzimat edebiyatını, Servetifünun edebiyatını, Fecriâti denilen teşekkülü gözünün önüne getir. Bu yenilerle onları mukayese et... Arada ne muazzam bir fark göreceksin!.. 

— XYenilerin lehinde değil mi üstadım? * 

— Tabii yenilerin lehinde... Tanzimat edebiyatı nedir ki? 

Servetifünun, Fecriâti edebiyatı bize ne getirmiştir ki?... Müstaşrıklar tenezzül edip de Tanzimat, Servetifünun, Fecriâti edebiyatlarından ne almışlardır? Halbuki demin saydığım ve daha da sayacağım isimler Avrupai kıymet edebiyatçılardır. Bunları göğsümüzü gere gere ecnebi lisanlarına tercüme edebiliriz. Tanzimat, Servetifünun ve Fecriâti edebiyatlarile bugünküler arasındaki bu büyük farkı akademiya mı yaptı? 

— Sözlerinizden Tanzimat, Servetifünun, Fecriâti edebiyatlarını beğenmediğiniz anlaşılıyor. 


akademi meydana çıkardı ? 


— Kim beğeniyor ki?.. İçlerinde bir iki müstesnasından başka bize ne vermişlerdir?.. Halbuki onlarladan evvel ne büyük edebiyat sanatkârları yetişmiş. Bugün Süleymaniye, Yenicami, Sultanahmed nasıl bizim için bir Abidei maddiye ise Füzulinin, Nedimin, Bakinin, Ruhinin eserleri de birer âbidei maneviyedir. Bugün ecnebiler bunları tercüme ediyorlar, okuyorlar, beğeniyorlar... Bunlardan sonra Tanzimat, Servetifünun, Fecriâti edebiyatlarında ne oldu?.. Bu devirler edebiyatımızın çöküntü devirleridir.» 

Bu esnada aklıma geldi. Sordum: 

— Namık Kemali nasıl buluyorsunuz? 

— iyi şairdir. Fakat ben kendi hesabıma Ziya paşayı tercih ederim. 
Ziya paşa terkibi bendi ile halkın fikirlerini tercüme etmiş, zulmü, hakikati, fecayii ortaya koymuştur. Ne yazıktır ki Ziya paşa, Namık Kemal derecesinde halk arasında şöhret salmamıştır. Biz gelelim bugünkü edebiyata... 

Bugünküler, kendilerinden evvelki edebiyatın çöküntü devri karşısında hiçbir akademiyaya lüzum görmeden bu hale gelmişlerdir. Onların hepsinin muallimi zamandır, muhittir. Akademiya değil... 

— Peki bugünkülerden kimleri beğeniyorsunuz? 

— Tanzimat, Servetifünun, Fecriâti- ye nisbet edilirse ekserisini... Demin saydığım isimlerden başka; birçok büyük kıymetler daha sayabilirim. Meselâ Yahya Kemal, az söyler, temiz söyler. Hüseyin Rahmi Türk edebiyatında bir usul yaratmıştır. Hüseyin Rahmi hiçbir şey yapmamış olasa bile eserleri ile bir devrin vesikalarını ortaya koymuştur. Bugün İbrahim paşa zamanını, Lâle devrini, o zamanki hayatı, o zamanların hislerini nasıl Nedimden öğreniyorsak yarınki nesil de hayatımızın muayyen bir sahasını Hüseyin Rahminin yazılarından öğreneceklerdir. Mahmud Yesarinin romanları da kıymetli birer etüd ve vesikadırlar. Necip Fazılın şiirdeki teşbihleri ne kadar kuvvetlidir. 
«Bugün bizde edebiyatçı yoktur.» 
demek büyük bir iftira olur. Daha bir çok isimler sayabilirim. İsmail Habib az kuvvette bir edebiyatçı mıdır? Agâh Sırrı, Hakkı Süha, Nizamettin Nazif gibi daha isimler sayabilirim. 

Üstad konuşurken de katiyen nargilesini ihmal etmiyordu. Nargilenin ateşini tazeledikten sonra bir kere daha; 

— Dikkat et... Hiciv eylerim... dedi. Kendisinden ayrıldım. 

Hikmet Feridun Es 


Namık Kemal 


> 
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Manisa (Hususi) — Manisa Halkevi, yalnız yoksul çocuklara değil, yoksul halka ve köylülere de muhtelif yardımlar yapmaktadır. Son defa civar köylerden ve şehirden toplanan yoksul halka muhtelif eşya ve para dağıtılmış, zavallılar sevindirilmiştir. Yukarıdaki pesimde Halkevinin sevindirdiği 


yoksul halk görünüyor. 


EC 


nebiler tiyatromuzu takdir ediyorlar 
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Doktor Franzın makalesinin başlığı 


Bu mevsimin başlangıcında İstanbul Şehir tiyatrosu sahnesinde temsil edilen Şekspir'in «Vindsorun şen kadınları; komedisi çok beğenilmiş, çok rağbet görmüştü. 

Bayan Mefharet Ersin tarafından güzel, sade, pürüsüz bir türkçe ile dilimize çevrilen «Vindsorun şen kadınları nı tesadüfen İstanbulda  bulunan Alman mütefekkirlerinden Dr. 
Franz da seyretmiş, memleketine gittikten sonra, Almanyanın en büyük mecmualarından biri olan Silher Spiegel mecmuasına bir yazı yazmıştır. Doktorun makalesinden bir kısmını aynen neşrediyoruz: 

«Tötonya'da oturmuş, Anadoluya yapacağımız seyahatin plânlarını görüşüyorduk. Biri tiyatroya da gitmemizi tavsiye etti, Gece işimiz yoktu; 


Bir perde arası localar ve parter 


Cahide Artemel sahneye çıkmağa hazırlanıyor 


sekiz buçukta Tepebaşındaki İstanbul Şehir tiyatrosuna gittik, 

Utancımdan yüzüm kızararak itirafa mecburum ki, Türk tiyatrosu denince muhayyilemde (Bin bir gece) hikâyelerinin tipleri canlanırdı. Atatürkün yarattığı Türkiye ile, Osmanlıların Türkiyesi arasında yalnız &iyasi ve iktisadi sahalarda değil, fikri ve kültürel sahalarda da hiçbir münasebet kalmadığına şahid oldum. 

Türk sahnesinde Şekspir!... Ne yalan söyliyeyim, göreceğim sahneleri endişe ile bekliyordum. Perde açılınca şaşaladım, Türk tiyatrosu bana harTikulâde bir sürpriz oldu.» 


Keşanda imar faaliyeti 


Keşanda büyük bir imar faaliyeti vardır. Yeni bir belediye dairesi ve Zin taat bankası binası yapılmıştır, Önümüzdeki ders yılına yetiştirilmek üzere inşası kararlaşan ortamektep binasının da pek yakında temel atma resmi yapılacaktır. Merasime çok çalışkan Umumi Müfettişimiz General Kâzım Dirik'in relalik etmesi muhtemeldir. Yukarıdaki resimler yeni belediye dairesile Ziraat bankası binasını gösteriyor. 
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AKŞAM 


Ehli salib Istanbulu nasıl fethetti ? 


 Milâdi 1204 seferine iştirak | tayy 


eden bir Mareşalın hatıratı 


Fransadan Ehli salib ordusu ne şerait içinde toplanarak, şehrimiz üzerine yürümüştü? 


«İstanbul muharebeleri» diye bir yazı silsilem vardı. Buna zeyl olarak, şehrimizin ehli salip « yeni tabirile Haçlılar - tarafındari nasıl zaptedildiğini anlatacağım. 

Mareşal Villehardouin ismile o zamanki harekâta iştirak etmiş ve on ikinci - on üçüncü asır fransızcasile hatıratını yazmış bir zatın eserinden istifade ediyorum. 

Villehardoüin adile, Riney kantonunda hâlâ bir köy mevcuddur. Şatosunun izleri de durmaktadır. 1145 te doğup 1170 de vefat eden babası Vi-Jain o mevkiin en büyük senyörü -idi. 
Vefatında altısı oğlan olmak üzere i#ekiz evlâd bıraktı ki, Geoffroy Vil-Aehardoyik bahsettiğimiz mükemmel yak'anüviştir. 

“ Ne zaman doğduğu vazih olarak belli değildir. 1152 diye tahmin edilmektedir. Bu zata 1185 de mareşal unvanı verildi. Gerek tevellüdü gerek iki müteakib izdivacı yolile Şampan- ya eyaletinin ve civarındaki eyaletletin meşhur ailelerile bağlı bulunuyordu. 

Mareşallık vazifeleri, belki de şah- sen telkin ettiği itimad sayesinde bir takım idari ve siyasi işlerde kullanılmış, ara buluculuklar yapmış; ehli salibin teşekkülü için çalışmış, teşekkülünden sonra da murahhas olmuş, şefler arasında sayılmıştır. 

Efendisi olan Thibaud kontu 1199 da haç kuşanmış olduğu için, onun da bu tarihte haçlı seferine ahdü peyman ettiği, istavroz takındığı anlaşılıyor. 

1200 senesinin: sonlarında ilk teşkilâtçı vazife ile Venediğe hareket şak 

Ne maceralar: geçirdiğini, aşağıda kendi ağzından dinliyeceksiniz. 

Ben burada, kısaca, eserinin hususiyetlerini sıralayayım: Bu bir hatırat defteridir. ki, günü gününe yazılmamakla beraber, en lüzumlu: teferrüat ta atlanmamıştır. Ağır başlı, mübalâğasız, muknidir, Diğer omenabile karşılaştırılınca, tekzib edilecek cihetleri göze çarpmamaktadır. . Bilâkis, onları tamamlayıcıdır; Büyük bir tarihi kıymet ifade ediyor. 

Villehardouin'in iştirak ettiği sefere, klâsik tabirile «Dördüncü Ehli salip» deniyor. Fransadan ve Venedikten hareket eden haçlılar, İsanın doğduğu mukaddes toprakları Müs-Jümanların elinden almak üzere işe başladı. Lâkin bu hedefe vasıl olamadılar. 

Thibaud de Champagne ve Baudouin de Flandre gibi bu seferin şefi olan Fransız büyük senyörleri, deniz yolile, Venedik gemilerile gitmek istiyorlardı. Venediklilerle aktettikleri Mmukâveledeki parayı (o vermemeleri üzerine, bü cümhuriyet hesabına Hristiyan şehri olan Zarayı zaptettiler. 
Venedik doju Dandolo, hal'edilmiş olan Bizans İmparatoru İsaak'a yardıma gitmek üzere kendilerini ikna etti. 

Haçlılar da, böylelikle hedefi degiştirdiler. İstanbula hücum ile şehri aldılar ve burada kaldılar. Bizans 
İmparatorluğu, böylelikle, 1204 - 1261 
senelerinde Lâtin İmparatorluğu halini aldı. İstanbula Boudouin de Flandre İmparator oldu, Venedikliler de, bu zaferden istifade ederek, Balkan yarım adasının birçok yerlerinde ticari merkezler kurdular. Lâtin İmparatorları, Bulgarlarla çarpışarak kuvvetlerini kaybettikleri için Rumlar vaziyetten istifade etti. İşgal üze-Tine merkezlerini İznik'e nakletmiş olan Bizanslılar, İstanbulu istirdad eylediler, Mişel Paleolog, 1261 de Bizans İmparatorluğunu kurdu. 

#** 

İşte. Villehardouin'in .macerası, bu tarihi vakaya tealluk ediyor. Bu hatıraları haftada iki gün AKŞAM nüshasında anlatarak, beş on yazıda bitirmeği umuyorum. Ehli salibin nasıl teşekkül ederek, ne- ihtilâflarla, 


Ehli salib Istanbul nasıl fethetti? 


Bu yazı serisi, “İstanbul muharebeleri,,nin zeylidir 


ne muharebelerle, ne : sergüzeştlerle şehrimize geldiğini okumak, - ve bilhassa bu hayatı yaşamış münevver bir adamın yazısından okumak - elbette enteresandır diye düşündüm. 


Mareşal: Villehardouin. şöyle başlıyor: 
##* 


Biliniz ki, efendimiz İsanın tevel- 


.lüdü hesabile bin yüz doksan yedi .senesinde, Roma papazı İnnosan v& 


Fransa kralı Filip (1), İngiltere kralı Rişer (2) zamanlarında, Fransada 


.gayet mukaddes bir adam zuhur etti. 


İsmi Foulgues de Nevilly olan bu 


-Zat papazdı. Vaızlar' veriyor, mucize- 


ler gösteriyordu. 

Mukaddes adamın methü senası O kadar uzaklara gitti ki, Romaya, Papanın kulağına kadar ulaştı. 

Papa, Foulgues'i Fransadan bir Ehli salip ordusu çıkarmak üzere memur etti. Yanına Pierre de Chappes isimli haç kuşanmış bir kardinal da gönderdi. 

Ve şu ilânda bulundu: 

— Her kim ki haç kuşanıp orduda Allah hizmetinde bir sene müddetle vazife alacaktır, o kimse o ana kadar yaptığı ve papaz huzurunda itiraf etmediği tekmil günahlarından muaf tutulacaktır. 

Bu, pek büyük bir af olduğu için, insanların yürekleri heyecanlandı. 
Pek çok kimse derhal haç kuşandı. 

Foulgues, üzerine bu vazifeyi al masından bir sene sonra Şampan- ya havalisinde de bir dolaşma yaptı. 
Diğer meşhur asilzadeler arasında bizim kontumuz olan Thibaud da haç kuşandı. 

Biliniz ki: Bu kont genç'bir adamdı, Ancak “yirmi - ikisindeydi. Aynı zamanda sefer yemini eden kont Lui de yirmi yedisindeydi. Bunların ikisi de, Fransa kralının yeğenleri ve ku- 


zenleri, ve aynı zamanda da İngiltere kralının yeğenleriydi. 

Bunlarla birlikte, Fransanın pek çok baronları da haç kuşandı. 
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Izmir, orduya beş 


are hediye etti 


Simdiye kadar hediye edilen tayyarelerin yekünu 27 yi buldu 


Bütün memlekette böyle yüksek | 


şahsiyetlerin bu işe girişmeleri fevkalâde gürültü hasıl etti. Birçok maiyet arasında, ben de haç kuşandım. 
Ertesi Karem'in başlangıcında koni Baudouin de Flandre (3) ve kont Hainamt haç kuşandı. Bu zatın zevcesi Balıdouin'in hemşiresiydi. O ka- | dın da haç takındı. 

Pek çok büyük asilzadeler ve maiyetleri böylece Foulgues'in telkinile mukaddes din savaşı için söz verdikten sonra Söissons'da bir toplantı aktettiler. Nereden, nasıl vene zaman 


hareket edeceklerini tesbit oedecek- | lerdi. İ 

Bu seferlik henüz hareket imkânını bulamadılar, Zira, söz veren haçlıların mikdarı kâfi görülmedi. “İki ay sonra yeniden içtima aktettiler. 
Bütün kontlar ve baronlar hazır bülundu. Herkes oyekdiğerinden ayrı fikirler ileri sürdü. Bunun üzerine, tam salâhiyetli murahhas heyet seçilip tedkikata gönderilmesine, o heyetin vereceği kararlara inkıyad olünmasına karar verildi. 

Altı kişilik heyet içinde, ben, mareşal Villehardouin de vardım. 

Kontlarımız, lâzım gelen evrakı tanzim ettiler, Altlarına mühürlerini bastılar. Bizim aktedeceğimiz her hangi bir mukaveleyi aynen kendile- 


ri aktetmiş gibi kabul edeceklerini kaydettiler. 
Altı murahhas, aramızda görüş- 


tük, En muvafık hareket limanının Venedik olacağında karar kıldık. Zira, her yerden ziyade orada gemi bu-Jabilirdik. 
Karem'in birinci nediğe vardık. 


haftasında Ve- 


#*** 


Perşembe günkü sayımızda, maceranın arka tarafına devam edeceğiz. 
O zamanki Venediğin ahvalini, itilâfları, ihtilâfları ve Ehli salibin ilk uğradığı içinden çıkılamaz şekli anlatacağız. Yürük Çelebi 


(G) Filip Ogüst (İ1d0 2 1228) 

(2) Aslan yürekli Rişar (1189 - 1198) 

(3) Bilâhara İstanbula imparator olan zat. 


Bulgarlar Şarköy - Bulayır harbinin yıldönümünü kutluyorlar 


Bulgar gezeteleri hararetli makaleler neşrederek “Seni unutmıyacağız,, diyorlar 


- Sofya (Akşam) — Dnevnik gazetesinin yazdığına göre Balkan harbin- de Bulgarların Şarköy ve Bulayırda kazandıkları zaferin 26 ıncı yıldönümü Makedonya - Edirne muharipleri cemiyeti tarafından ayın 12 sinde bütün memlekette kutlanmıştır. 


Makedonya - Edirne muharipleri o gün öğleden evvel Sofyada «Çariçe Yoanna» klübünde toplanmışlar ve oradan başta askeri muzika ve sancaklar olduğu halde sokaklarda nümayişler yaparak Bulayır âbidelerine kahramanların hatırasını taziz için çelenkler koymuşlardır. 

Makedonya - Edirne muharipleri cemiyetinin reisi Milan Damyanov bu münasebetle söylediği bir nutuk- ta Makedonya - Edirne muhariplerinin kahramanlıklarını övmüş, Sözlerinin sonunda gençliğe hitab ederek onlara Makedonya - Edirne mu- 


, hariplerinin ideallerini hatırlatmış- 


tır. 

Bundan sonra muharebelere iştirak eden kumandanlar hamasi nütuklar söylemişlerdir. Bu yıldönümü münasebetile gazeteler muhtelif mâ- 


kaleler neşretmişlerdir. Mir gazetesi eski muhariplerden Dr. Sirakov'un (Parlak tarihler - Bulayır) başlıklı bir makalesini neşretmiştir. Makale «Bulayır, sen fedakârlık sembolüsün Bulgar ruhunun azametisin! Sen gayri müsavi harbin hatırasısın. Şıp- ka, Slivnitsa, Bulayır, bütün bunlar Bulgar ordusunun incileri, Bulgar silâhının şanıdırlar, Bulayır, sağ kaldıkça seni hatırlıyacağız. Bil ki millet de seni unutmıyacak, hatıran ebedidir. Sen anavatandan uzakta» sın fakat kalplerimizin ebedi hatıra” sı olarak kalacaksın!» gibi cümlelerle nihayetlenmektedir, 

Bundan başka Bulgarlar ayın 19 un- da milli kahraman saydıkları- Vasil Levskinin 66 mcı yıldönümünü kut lıyacaklardır, Vasil 66 sene evvel Osmanlı hükümeti tarafından eşkiya” lık yaptığı ve Türk memurları öldürdüğü için idam edilmişti. 

Maarif nezareti mekteplere yaptığı 

bir tamimile talebeye Vasil Levskinin 


feranslar verilmesini bildirmiştir. 


İzmir 


mekteplilerinin hediye ettikleri tayyare 


İzmir (Akşam). — Yürdsever ve | makla yurd borçlarını ödemekte, böyhamiyetli İzmir halkı, her yıl olduğu | lece yurdseverliğin en parlak nümü- 


gibi, bu sene de Türk hava kurumuna yaptığı teberrülerle kahraman ve şanlı ordumuza son sistem beş tayyare hediye etmiştir. 

Yeni satın alınan bu tayyarelerle İzmirliler, şimdiye kadar hava ordumuza 27 tayyare hediye etmiş oluyorlar. Geçen sene İzmirlilerin Satın alarak ordumuza hediye ettikleri beş tayyareye - her sene mutad veçhile - ad konma merasimi yapılamamıştı. 
Bu sene satın alınan tayyarelerle geçen sene satın alınanların ad konma merasimi birlikte yapılacaktır. Bu merTasime ait program Türk hava kuru- mu İzmir şubesince hazırlanmakta dır. 
Bu sene yürdsever İzmir halkının ordumuza hediye ettiği beş tayyareye şu isimlerin konulması kararlaştırılmıştır: Alsancak, Yamanlarköyü, Pınarbaşı, Tepecik, Bayraklı... 

Bu isimler, İzmirin muhtelif semt ve köylerine aittir, Geçen sene satın alınmış olan tayyarelere verilen isimler de şunlardır: 'Tilkilik, İkiçeşmelik, Yalılar, Örnekköy, Çiğli... 

Vatan sevgisini her şeyden üstün tutan hamiyetli İzmirliler, geliri fazla vilâyetlerimiz arasında Türk hava kurumuna en fazla teberrüde bulun- 


nesini göstermektedirler, Şimdiye kar dar ordumuza hediye ettikleri tayyarelere şu isimler verilmişti: İzmir, İzmir Bombardıman, İzmir - Cumâovası, Değirmendere, Karşıyaka, Bornova, İzmir tüccar ve esnafı, İzmir rençberleri, İzmir mekteplileri, İzmir balıkçıları, İzmir memurları, İzmir işçileri, İzmir kadınları, İzmir. bahçivanları, İzmir manifaturacıları, Buca, Balçova - Narlıdere, 

Yurdsevr, hamiyetli, “milli şüw'u yüksek olan İzmirlileri bütün samimiyetimizle tebrik ederiz, 


Türkkuşu 

İzmir Türkkuşuna talebe kaydi mir amelesi sona ermiştir. Ekserisi mekteplerin son sınıf talebesindn olan birçök müsteid gençler, Türrkuşuna tâlebe kaydedilmişlerdir. Yakında sağluk muayeneleri yapılacaktır. Türkku» şunda derslere nisanda başlanacaktır. 


Hava istasyonu 
İzmir Devlet Havayolları İstasyonunda kurulan telsiz istasyonu ile Am kara, İstanbul, Adana İstasyonları arasında yapılan telsiz tecrübeleri tam bir muvafafkıyetle neticelenmiş» tir, 


Karnavalın son günü 


Dün kamnavalın son günü idi. Bu münasebetle Kurtuluştaki panayır çoğ hayatı ve menkıbeleri hakkında kon. | Kalabalık olmuştur. Yukarıdaki resimde Kurtuluş panayırına iştirak edelim 


lerden bir kısmı görünüyor. 


21 Şubat 1939 


Papalık hükümeti 


AKŞAM Sahife'9 


Halkevlerinin yıldönümü 


İtalya payıtahtının içindeki Ankaradaki merasime aid intibalar 


küçük hükümet nasıl yerdir? | 


Papanın bütün işleri parlak üniformalar | n ibaret 400 kişilik ordusu var! 


giymekte 


MM 


Papa on birinci 
Pie'nin ölümü, bü. 
tün dünyanın dik kat gözlerini Vatikan üzerine çek» 
miştir. Çünkü papalık, yeryüzünde F bulunan devletle. 
rin en küçüğüdür ve Roma şehrinin içinde kâin olup | hududları surlar ği ile çevrilmiştir. Pa palık odevletinin ; 
mesahai sathiyesi, 
44 dönüm araziden ibarettir. Fakat bu küçük saha içinde birçok muhteşem ve garip binalar vardır. Bu binaların çoğu eskidir ve Senpiyer kilisesinin şimâlinde bulunmaktadır. 

Fakat papalığın emlâki yalnız Vatikan içinde değildir. Roma şehri içinde ve haricinde birçok mülkleri . vardır. Papalık ile İtalyan hükümeti arasında 1929 senesinde aktedilmiş olan Latran muahedesi mucibince bu emlâk, papalığın mülkü olarak tanınmıştır. 

Vatikan toprağına girmek için başka memelketlerde meri şekillere riayet etmek, yani hudud kapısında pasaportunu göstermek lâzımdır. Pasaport göstermiyen bir ecnebi, hudud kapısında bekliyen papalık jandarması ve İsviçreli muhafızlar tarafından geri çevrilir. 

Vatikana giriş kapısı çanlardan mürekkep bir kemer altında bulunmaktadır. Kapı demir parmaklıklıdır. Vatikanın muhafaza kumandanı, Marki Serafini'dir. Eski İtalyan asilzadelerindendir. Vatikan kilisesi arkasında büyük bir saray içinde oturmaktadır. 
Fakat söylendiğine göre Vatikan kumandanı yakında değiştirilecek ve yerine bir kardinal tayin edilecektir. 

Şimdiki halde Vatikanın muhafaza ve emniyet işleri papas olmıyan bir sivilin elinde bulunuyor. Fakat Vatikan kumandanı, orada yaşıyan yegâ- ne sivil değildir. Vatikan dahilinde da. 
ha birçok siviller yaşıyorlar. 


Tai 


Papanın parlak üniformalı askerleri 


iki 


Vatikan memleketinin : dahili caddeden ibarettir. Bu caddelerde daima büyük bir faaliyet göze çarpar. İki caddede Vatikân jandarmalarının, İsviçreli muhafızların kışlaları, Vatikan 


gazetesinin matbaası, garaj, posta ve 


telgraf binası, eczane, hastane ve Vatikandâki sivil halkın evleri bulunuyor. 

Vatikan dahilinde yaşıyan siviller, 
900 kişiden fazla değildir. Bunlar oturdukları binalara kira ve vergi vermezler. Bunlar, Vatikanda çalışan sivil müstahdemlerdir. İsviçreli muhafizlardan başka, Vatikanın diğer sakinlerini İtalyanlar teşkil eder. 

Papalık ailesi denilen bu muhitte sıkı bir meratib silsilesi vardır. Papadan sonra rütbe itibarile Vatikanın en yüksek şahsiyetlerini iki kardinal teşkil eder. İki kardinalden sonra rütbe ve mevki itibarile dört kardinal gelir. Bunlar, lâciverd bir cübbe giyerler ve bellerine kırmızı bir kemer takarlar. Bunları da bitmez tükenmez, bir papas silsilesi takip eder. 

Vatikanda yaşıyan papas, sivil her şahsın muayyen birer vazifesi vardır. 
Bunlar, papalık işlerinin aksaksız bir şekilde dönmesini temin ederler. 
Yüksek papaslardan sonra Vatikan sarayının teşrifat memurları, mabeyinciler gibi bir sürü memurlar ge-Tir. 

Papalık, katoliklerin ruhani merke. 


Ev e al li 


Yukarıda Başvekil B. Refik Saydam nutkunu söylüyor, aşağıda nutku dinliyenler 


bir görünüş 

zi olmakla beraber müstakil bir devlet de olduğundan kendisine mahsus bir 

ordusu da vardır.. Bu ordu, 400 kişiden mürekke tir. Efradı Romada burjuva tabakası arasından seçilerek maaşla istihdam edilir. Bunların vazifeleri, hakiki asker olmaktan ziyade Vatikanda yapılan merasime haşmet vermek için parlak üniforma giymekten 

ibarettir. Merasim biter bitmez sırtlarındaki parlak sırmalı üniformayı 

atarlar ve Roma şehrindeki işlerine 

dönerler, 


Vatikan jandarmaları ise 120 kişiden ibarettir. Bunlar, askerlik hizmetlerini yapmış İtalyan tebaası arasından seçilirler. Vazifeleri papalık devleti hududu dahilinde emniyet ve asayişi temin etmektir. Bu 120 jandarma, bir binbaşının kumandasındadır. Üniformaları sırmalıdır. 


Halkevindeki müzik konseri 


Vatikanın muhafızlarını İsviçreliler teşkil ederler. Bunlar, papanın muhafız alayı vazifesini görürler. Üniformaları, pek şatafatlıdırlar. Bu üniformanın renkli şekli meşhur ressam Rafael tarafından çizilmiştir. Muhafizların üniforması tarihi addedildiği cihetle, en küçük bir teferrüatı bile degiştirilmemiştir. Bu dünyanın en küçük devletine yapılacak bir ziyaret, insanı ortaçağ zamanlarına kadar götürür. Papalık, müstakil bir devlet olduğu cihetle, ecnebi devletler nezdin- de sefirleri ve ecnebi devletlerin de Va» tikanda elçileri vardır, Meselâ İngiltere, Fransanın ve daha birçok hıristiyan devletlerinin Romadaki sefirleri vardır. Papalığın ecnebi devletlerle siyasi münasebetlerini idare etmek için bir Hariciye nezareti vardır. 

Yazımızı bitirmezden evvel şunu da kaydedelim ki, Vatikanın kısa dalgalı kuvvetli bir radyo istasyonu mevcuttur. Bu istasyon akşamları muhtelif dillerde, neşriyat yapmaktadır. 


Yer değiştirecek kiracılara tavsiye! 
Akşam'ın KÜÇÜK İLÂNLA- 
RI'nı dikkatle okursanız kendinize. en elverişli yurdu yorulmadan bulabilirsiniz. 4 


Başvekil Halkevinde, aşağıda Başvekil Halkevinden çıkarken 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Şild maçları bu hafta başlıyor 


On senelik olan 


şildi 


hangi klüb icnle 


Pazar günü nihayet bulan lig maçarından sonra mart içinde başlıyacağı tahmin edilen milii küme müsabakalarına kadar! boş zamandan istifade edilerek şild maçlarının hemen bu haftadan itibaren oynanma» 


mek için klüp murahhâsları perşembe akşamı bölge merkezine başkanlık tarafından davet edilmektedirler. 
Bazı refiklerimizin bu seneki şild maçlarının şimdiye kadar tatbik edilmiyen bir şekilde icra edileceğini ve klüplerin gruplara ayrılarak müsa- 


olacak ve 
Klüpler arasında kur'a çekilerek karşılaşacak takımlar tesbit edilecektir. 

Şehrimizde ittifaka dahil 22 klüp 


Çünkü bazı klüplerimizin mektepliler hakkında verilen son karar dolayısile şild maçlarından çok mühim olan ig müsabakalarına takım çıkaramadıkları bu müsabakalar esnasında belli olmuştur. Bu cihetle bu seneki şild maçlarına bu klüplerin iştirak etmemeleri kuvvetle muhtemeldir. 
Şild maçlarının başlaması dolayı- 


ni göz önünde tutarak klüplere futbol sezonunda dahe fazla maç yaptırmak gayesile burdan on sene evvel yani 1929 senesinde ortaya bir şild koymuştur. Bu şildin üzerinde senelere ayrılmış on adöğ plâka bulunmakta ve her sehe miaçları müteakib birinciliği ihrâz den takımın ismi bu plâkalara yazdırılmaktadır, On sene devam edecek bu müsabakalar nihayetinde şild plâkaların- 


da en fazla ismi bulunan klüp şildi 


bul beden terbiyesi müdürlüğüne tev- di edilen bu müsabakaların sonuncusu bu sene yapılarak ve bu suretle şild maçları nihayetlenmiş olacaktar. 


1929 — 1930 : 

1930 — 1931 : Neticelenmedi 
1931 — 1932 : İstanbulspor 
1932 — 1933 : Galatasaray 
1933 — 1934 : Fenerbahçe 
1934 — 1935 : Beşiktaş 
1935 — 1936 : Yapılmadı 
1936 — 1937 : Yapılmadı 
1937 — 1938 m. 
1938 — 1939 


Yukarıdaki cedvelin vera an- 


şılacağına göre, şimdiye kadar Fenerbahçe klübü üç, Beşiktaş, Galata saray, İstanbulspor klübleri birer defa şildde isimlerini yazdırmağa muvaffak olmuşlardır. Şildin bir senesinde müsabakalar yarım kalmış iki senesinde hiç yapılmamıştır, Bu sene yapılan karşılaşmalar şildin son 


senesi olduğuna nazaran on sene zar- 


tasaray ve Beşiktaş klüblerinin birer defa kazanmış olmaları dolayısile manevi büyük bir kıymeti olan şildi müzesine koyacağı anlaşılmaktadır, 

Bu müsabakalar için Beden terbiyesi müdürlüğünün gönderdiği tebliğ aşağıdadır: 


bol ajanlığından: 

Pek yakında başlıyacak olan şild maçlarının fikstürünü tanzim çtmek ve kur'a çekmek üzere bağlı bütün klüblerin 23/2/939 tarihine müsadif perşembe günü akşamı saat 18 de selâhiyetli birer murahhaslarını bölge merkezine göndermeleri rica olunur. 

Bu toplantıya murahhas göndermiyen klübler şild maçlarına iştirâk edemiyecek ve sonradan da bu hususta hiçbir hak iddiasında bulunamayacaklardır, 


Lig maçlarının 


hasılatı 


Klüplere taksim edildi 

İki devre olmak üzere tertip edilen ve beş ay devam edefi lig maçları pa» sar günü yapılan son kârşılaşmalarla nihayetlenmiş bulunmaktadır. 

Bu müddet esnasında bütün stadlarda yapılan müsabakaların vergi, stad hissesi, hakem ücretleri çıkarıl- 
Üıktan sonra İstanbul bölgesine 4400 
ira safi kâr kalmıştır. Bü para evvelee kararlaştırıldığı gibi klüblerin şampiyonada kazandıklâtı derecelere göre taksim edilmiştir. 'Tasnife göre klübler aşağıda mıkdarları gösterilen paraları bölge başkanlığından almış- 


Beşiktaş klübü 704 lira Fenerbahçe » 660 » Galatasaray » 616 » 
Vefa » SIZ » 
Beykoz » 308 » 
Süleymaniye » 264 » 
Bilâl » 22 » 
Topkapı » 220 » 
İstanbulspor » 198 » 
Güneş » 176 5 

İkinci kümenin iki grupunda birin- 


sımpaşa klüplerine 55 şer, ikinciliği kazanan Beylerbeyi ila Galatagençlere 40 ar diğerlerine mütesaviyen 
85 er lira taksim edilmiştir, 


Beşikta Jimnastik Klübü Başkan» ığından: 

Klübümüzün senelik âdi kongresi klüp 8sas nizamnamesine tevfikan 26 şubat 
939 pazar günü saat onda Beşiktaş Spor 
caddesindeki klüp lokalinde toplanacağından sayın asli âzanın teşrifleri rica olunur. 


Fenerbahçe - Galatasaray B. 
takımları bu hafta karşılaşıyor 

Birinci küme klüblerinin B takımları arasında tertib edilen lig maçları da bu hafta yapılacak müsabakalar ile nihayetlenecektir, 

B takımları arasında yapılan müsabakaların puan vaziyetine göre Fenerbahçe rakiplerinden iki puan ileride bulunmaktadır, Bu müsabakaların şampiyonu belli olması için finale kalan Galatasaray ile Fenerbahçe B takımları bu hafta cumartesi günü Taksim stadında karşılaşacaklardır. Fakat sarı lâcivertliler mağlüp olsalar dahi aradaki puan farkı dolayısile B takımları şampiyonu olarak mutad kupayı alacaklardır. 


İzmir ağır sıkelt güreşçisi Ankarada 
İzmir (Akşam) — İzmir bölgesi güreşçilerinden ağır siklet Mehmed Ayarsız, genel merkez tarafından Ankaradaki kampa davet edilmiş ve git- 


114 kilo ağırlığında olan bu güreşçi, Ankarada çalıştırılacak ve yetiştirilecektir. İzmir güreş antrenörü, İzmirin ağır siklet pehlivanından çok ümidvardır. 


Dağcılık klübü idare heyeti: İstanbul Dağcılık klübü senelik içtimaını 18/2/938 cumartesi günü klüp binasında akdederek yeni idare heyetini seçmiştir. Riyasete getirilen Dr. Muhterem Gökmen, Avni Şasa, Necdet Tugrul, Riza Derviş, Faruk Birgen, Mansur Pekdeğer, Mecdi Bekir ve Kadir Özgenden ibaret idare heyetini kurmuştur. 
Bn —————MMMMmi ii mm cm Kızılay Fatih şubesinden: Kızılay Fatih ilçesi kongresi (26/2/939 pazar günü saat (13) de Fatih Halkevi salonunda yapılacaktır. 
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Türkiye Radyodifüzyon Postaları DALGA UZUNLUĞU z 1639 m. (183 Kes. 120 Kw. 
T.A.0. 19,74m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A. P. 3170m. 9465 Kes. 20 Kw. | ANKARA RADYOSU 
Salı 21/2/1939 
TÜRKİYE SAATİLE 
1230: Program, 1235: 'Türk müziği Osman Pehlivan) Halk türküleri, 13: Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 13,10 - 14: Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkın): 1 - Slede (Sigara içen kız), 2 - Glessmer (Sabah selâmi) (Fantezi), 3 - Rüming (Entermez- 
20), 4 - Hruby Viyana operetinden (Potpuri), 5 - Gangiberger (Benim küçük Teddi ayım) (Saksafon pargası), 6 - Heinz Link (İntermezzo), 7 -Viftori (Yalnız sa- 


na) (Serenad, 8 - Hay&s (Yaradılış oratoryosundan parça). 
18,30: Program, 18,35: Müzik (Bale 


müziği - PI.), 19: Konuşma (Türkiye postası), 19,15: Türk müziği (İncesaz faslı - Segâh faslı), 20: Ajans, meteoroloji hsberleri, ziraat borsası (fiat), 20,15: Türk 


lar: Necmi Rıza, Safiye "Tokay, 1 - 


mest olur), 4 - Ziya paşanın 


maisi, 21: Memleket sant ayarı, 21: Ko- 


neme, sesi), 23,45 - 24: Son ajans haberleri ve yarınki program, Avrupa istasyonları: 
Sant 20 de 
Berlin 20 valsler — Deutachl. 8. 20 ka-Fışık muzika, — Ştutig. 20 eğlence ve mu- 


Presbur 20,40 askeri muzika — Sofya orkestra, 20,40 salon muzikası — Varşova 
20 karışık muzika, 

Sant 21 de 
Breslav ve Berlin 21.10 dans — Kolonya 21,10 karnaval 


21,10 karnaval eğlenceleri Leipzig 21,10 karnaval eğlenceleri — Ştuttg. 21,10 karnaval koriseri — Athlone 21/20 orkestra — Bari 21,15 Yunanca neşriyat — Belgrad 20,30 orkestra — Berom. 21,15 senfon. 
konser — Budap. 21,50 operet havaları — 


.Bükreş 21 senfon. konser — Kopenhag 


21,50 - 22,50 orkestra — Londra 21,50 s0- Ustler — Milâno 21,15 'Trovatore operasından parçalar — Nis 2130 keman — Oslo 21,45 orkestra — Rad. Paris 21 karışık muzika. 

Sant 22 de 


Breslav 22 karnaval eğlenceleri (Zarah 


2230-2430 Berlioz'un «Benvenuto Cellini» operası — Helsinki 22,10 - 24 dans — Lüksemburg 22,30 hafif muzika — Niş 
2230 opera — Rennes 2230 opera — Roma 22 Donizetti'nin ducia di Lammermoor» operası Sitrasbg. 22,15 Massenet'nin «Manon» operası — Varşova 
22 orkestra. 
Saat 23 de 


Berlin, Breslav, Hambg., Saarbr., Viyana ve Kolonyadan naklen 23,15 dans — Frankft. ve Münih 23,20 - 1 eğlence ve dans — Belgrad 23,15 hafif muzika — Budap. 23 Macar şarkıları — Bükreş 23,15 Rumen muzikası — Droltviç 23,50 askeri muzika — Kopenhag 23,40 salon muzikası — Midland 23 hafif muzika — Varşova 23,25 dans. 

Saat Zi den sonra i 

Alman istasyonları 1 e kadaf evvelki programlarına devam —Budap. 24dans— Droitviç 24,20 - 1,15 salon muzikası — Hilvers. I 2450 hafif muzika — Kopenhag 2425 - 130 dans — Londra 24,25 dans — Ştuttg., Berlin, Frankft. ve Viyana 1 - 4 operet muzikası, 


Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi memleketler: Seneliği 3600, altı aylığı 1900, üç aylığı 1000 kuruştur. 


Adres tebdili için yirmi beş kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 


Muharrem 1 — Kasım 106 
B. İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 
E. 11,20 1237 639 9,39 1200 131 
Va. 5.09 6,46 12,28 15,28 1751 19,22 


idarehane: Babıâli civarı Acımusluk 
sokak No. 13 


SARAY ve BABLÂLİNİN İç YÜZÜ 


Yazan: SÜLEYMAN KÂNİ İRTEM — Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 


Tefrika 


No, 288 


Damad Mahmud ve Mithat paşalar nasıl avlandılar? 


— Allah padişahımıza uzun ömürler versin! 

Diyecekti. Ağzından o güne kadar kalbinden kimbilir kaç defa geçirdiği şu cümle çikıverir: 

— Allah canını alsın! 


* 
.. 

Abdülhamid damad Mahmud Celâleddin ve Mithat paşaları bitirmeğe karar vermişti. Bunun için bütün şeytanetkârane zekâsını sarfediyordu. 

İki paşanın aleyhinde kâh söylemediğini bırakmıyor, hiddet ve şiddet gösteriyor, kâh ikisini de iltifatlar, cemileler ile avutuyordu. Mithat paşa Avrupadan şahane teminat ile memleket dahiline getirilmiş, Suriye valiliğinde entrikalarla işgal edilmişti, Abdülhamidin ikinci kâtibi Arap İzzet paşanın Avrupada görüştüğü bazı zevata anlattığına göre: 

(Mabeyince Mithat paşadan Suriyenin nasıl idareye mazhar edilmesi lâzım geleceği sorulmuş, o da Suriye hakkındaki lâyihasını bunun üzerine yazmıştı. Abdülhamidin Mithat paşa aleyhindeki hissiyatını bilen hususi kâtibi Reşid ve mabeyinci Ragıb beyler Mithat paşaya hasım kesilmişler- di. Mithat paşa saraydan gördüğü muameleler üzerine istifa etmiş ise de istifası kabul olunmamış, sonra payı» tahta daha yakın bir yere, İzmire cel- 


bedilmişti.) 
Mamad Nahmud paşada Mithat paşanın Avrupaya ib'adı tarzında bir 


muamele ile Trablusgarp valiliğine 


vapurun bu sefere tahammülü olmadığını biliyordu, ancak iradeye kim karşı koyabilirdi? 

Vapura ve içindeki mühim yolcuya denizde birşey oluvermesi şüphesiz merzii şahaneye tevafuk ederdi! Fa» kat vapurun uğradığı arıza Maltada tamir edildi. 

Vapurun süvarisi iskelelerden na- 


şa ile görüşmüştü. Trablusgarp ahali. 


(Mahmud paşaya ancak padişahla. 
ra lâyık olan tazimat gösterilmiştir.) 

Diye maruzatta bulunmuşlardı. 

Mahmud paşanın Trablustaki harekât ve muamelâtı mabeyince hiç takdir edilmiyordu. 

15000 kuruş atiye ile Ömer efendi isminde birisi paşanın ahvalini tarassuda memur edilmişti. Mabeyinci Yusuf beyden talimat alan bu Ömer efendi her hafta mabeyin müşiri Osman paşaya birer rapor göndermek vazife. 
sile mükellef bulunuyordu. 

Sarayda bulunan Trabluslu veya Tunuslu bir takım şeyhler, dervişler Trablus ahalisini Mahmud paşa gleyhine tahrik ediyorlardı. 

Mahmud paşanın hususi işlerini tesviye için İstanbula gönderdiği emektar ağası Ali ağa Beşiktaş zabıtasınca yakalanarak Yıldız sarayında müteşekkil bir divanı harbe sevkedil. 
mişti, 

Mahmud paşanın geceleri şeyh Feyzullahefendizade Şeyh Sadık efendi ile birleşerek padişah aleyhinde bulundukları hünkâra ihbar edilmişti. Ali ağa paşanın bu şeyh ile münasebeti hakkında istintak edilmiş, hayli tazyiklere uğratılmıştı; zavallı adam tahliyesinden birkaç gün sonra «göbeğin» de sancıdan» evinde vefat etmişti. 

Sarayda toplanan ve padişahın bazı büyükler hakkında ne hisler besle. 
diğini sezen Arap şeyhler: 

— Padişahın efkârıni tatmin için birkaç kişinin vücudlerinin izalesi caizdir! . 

Yolunda telkinlerde bulunmaktan 


çekinmiyorlardı. Mahmud paşa mabeyinde cereyan eden ahvalden, padişahın ve etrafındakilerin temayüllerim den haber alıyordu. 

Mahmud paşanın haremi Cemile sultan Abdülhamidin hissiyatını teskin için kocası lehine şifahen İstirhamlarda bulunuyor, fakat padişahı yumuşatmak kabil olamadığını görüyordu. Bir defa Abdülhamid: 

— Mithat paşa ile Mahmud paşa nın idamlarına bende fetva bile vardır, Amma ben böyle şeylerden istifade etmeği düşünmem! 

Gibi sözler bile sarfetmiş, hattâ bir de varaka göstermiş idi. Abdülhamidin usulden olduğu üzere herhangi bir zeyd veya amrdan bahs ile saltanat makamına hiyanet şeklinde bir mesele tasvir ederek bir fetva almış olma» sı İstib'ad edilecek bir şey değildi! 

Amma böyle bir fetva hükmünün Mithat ve Mahmud paşalara tatbiki ne derece meşru olurdu? 

Bu ayrı bir meselel 

Cemile sultan kocası aleyhinde ne söylenmekte ise hepsinin yalan olduğunu, garezle icad olunan iftiralarıdan başka şey olmadığını boş yere temin ediyordu, Abdülhamid bu teminata inanmamağa karar vermişti! 

Damad Mahmud paşa bu vaziyeb karşısında valilikten istifa eylemeği münasip gördü. Fakat istifasına ce. 
vap alamadı. Telgrafla muhabere için Maltaya gideceğini mabeyine bil. 
dirdi ve memuriyetini terk ile Malatya 
hareket etti. (13 temmuz 1879 - 23 
recep 1296) Maltada mabeyin başkitabetinden bazı iradelerin tebliği için (Çeşme) ye memur gönderileceğinden oraya gitmesi beyanile bir telgraf aldı. Sadrazam Hayreddin paşa da gene telgrafla kendisine teminat verdi. 

Mahmud paşa Avrupaya gitmeği dük şünüyordu. Fakat İstanbuldan ib'adı işlerinin bozulmasını intaç etmiş, kendisini çok zarara uğratmıştı. Menw leketten, ailesinden de kimbilir ne kadar müddet uzak kalmak, Avrupada sürünmek icap edecekti! 

Buna katlanamadı. Nasip ve kader ne ise ona bağlanmak, evlâdına, iyaine yakın bulunmak hesleri galip geldi. Çeşmeye gitti. Muvasalatını mabeyine bildirdi. 

Memurun ilk posta ile hareket edeceği cevabını aldı. İstanbula gelmesi istenilmiyordu. 

Mahmud paşanın bu memura Çeşmede intizarı sekiz ay sürdü! 

1880 şubatı içinde bir gün Çeşme 
kaymakamı mabeyin müşiri Osmahı 


paşadan aldığı bir telgrafı getirdi. Bu . telgrafta: 


(Mahmud paşanın ziyade keyifsiş olduğu haber alınmıştır. Nezdine gidiniz; kendisini görüp ne halde oldugunu bildiriniz.) deniliyordu. 

Mahmud paşa afiyette idi. Osman paşanın bu telgrafında elbette biç hikmet vardı! 

Kaza kaymakamı başka bir haber daha verdi: 

Beşvekil Said paşa mabeyin telgraf hanesinden kendisile telgraf makinesi başında iki saat kadar muhabere et. 
miş, en son verilen cevabın kaza idâre meclisi azasına tasdik ettirilmesi dahi istenilmiş! 

Bu muhabere damad paşanın şahsına tallük ediyordu, Acaba bu telâşa sebep ne idi? 

Hafız Behram ağanın adamlarından aslen Yahudi Hidayet isminde birisi vapur kaptanlarından birisinden naklen damad Mahmud paşanın İstanbu» la gelmiş olduğunu ağaya söylemiş; Taphane meclisi azasından Tevfik pa. 
şa da bu haberi teeyyüd etmiş. Hafıs Behram ağa bu uydurma havadisi he. 
men Abdülhamide yetiştirmiş. ' 

İstanbul allak, bullak olmuş. 

Çeşme kaymakamile bu muhabe reler de bundan ileri gelmiş! Böyle dedikodulara, telâşlara mahal kalma» mak üzere nihayet Mahmud paşanın İstanbula celbine karar verilmiş. 

Baş mabeyinci Hamdi paşa İstan bula gelmesine müsaade edildiğini Mahmud paşaya telgrafla tebşir ets ti. 


(Arkasi var), 


# 


Sahife 12 


Artık Cemilin en büyük zevki kitapları idi. Elli yaşına gelmişti. Hayatın bütün öteki zevklerinden elini ayağını çekmişti. Bekârdı. Biraz musikiye düşkündü. Bunun haricinde kendisini yalnız kitapları oyalıyordu. 

Sandık sandık, o kadar çok kitabı vardı ki, Cemil bunları evinde yaptırdığı kütüphaneye sığdıramamıştı. 

İki üç ayda bir kitap © yare arasına girer, mieği ter içinde kitaplarını yerleştiği “dururdu. 

İşte gene böyle günlerden biri idi. 
Cemil, bir kitap sandığının başına oturmuştu. Bu sandıkta 25 - 30 sene evvelki kitapları d ordu. 

Bunları büyük bir 4 ile alıyor, cildletmek istediklerini > Kenara ayırıyordu. Zek 

Bu sırada eline bir İlan geçti. İsmini okudu. Meşhur «Aşkı memnu».. 

Bu kitap, Cemilin başının içinda birçok hatıralar uyandırdı. Gözünün önünde ince yüzlü, sarışın bir kadının hayali belirdi: Niğâr... 

Bundan 25 sene evvel Cemil bu genç ve güzel kadını ne kadar sevmişti. 
Fakat Nigâr ona karşı çok hain davranmıştı. O zamanlar Cemilin baş başa birkaç saat geçirmek için yaptığı ısrarlara, ricalara alir bile etmemişti. . 

Cemil, Nigânın ailesi, babasını) kardeşlerini tanırdı. Evlerine gider gelirdi. Genç kadın o zaman dehşetli roman meraklısı idi, Okumak için daima Cemilden kitap, roman isterdi. 
Bunları okuduktan sonrâ tekrar Cemile iade ederdi, 

Şimdi Cemil çok iyi hatırlıyordu. Nigâr en son olarak kendisinden «Aşkı memnu» romanını istemişti. Hattâ Cemil bu kitabı Nigârın istediği gece onunla ne konuştuklarını da pek iyi hatırlıyordu. 

O gece Cemil bir fırsatını bulmuş, Nigâra: 

— Nigâr ne olur? Ricamı kabul et... 
Bir gün evime gel... Baş başa kalalım. 
Sana neler anlatacağım... demişti, 

Nigâr ince kaşlarını kaldırarak her zamanki gibi: 

— Olmaz... cevabını vermişti. 

Ertesi gün Cemil, Nigârın istediği «Aşkı memnu» kitabını göndermişti. 

Nigâr, romanı birkaç günde okuduktan sonra tekrar geri göndermişti. O vakittenberi Cemil, Nigârı hiç görmemişti. Hayat onları biribirinden tamamile ayırmıştı. Cemil uzun bir seyahate çıkmıştı. 

İşte şimdi «Aşkı memnu» romanını eline aldığı zaman bu eski hatıra bütün teferrüatile hayalinde canlanmıştı, Cemil, bu kitabın sandıkta dura dura sararmış yapraklarını dalgın dalgın çeviriyordu. Birdenbire kitabın sahifeleri arasından mavi bir kâgıt kayıp önüne düştü. Cemil bu kâgıdı aldı. Gözleri hayretle açıldı, Kâğıdın üzerindeki yazıları okudu: 

«Çok düşündüm. Nihayet senin ricalarına daha fazla mukavemet edemiyeceğimi anladım; Bu perşembe günü evde yapyalnızım, Öğleden son- 


ra gel, seni bekliyorum...» 


<Nigâr» 

Cemil, ilk defa âşık olmuş on sekiz yaşında bir delikanlı gibi, heyecan içinde kâğıda bakıyordu. Bu küçük, mavi kâğıdı şimdiye kadar hiç görmemişti. 

Demek, Nigâr o zamanlar kendisinin ricalarına, yalvarmalarına daya» namamış ve küçük bir tezkere yazarak onu evine davet etmişti. Bu tezkereyi de, okumak için aldığı «Aşkı memnu» kitabının sahifeleri arasına, yerleştirmişti. 

Cemil, şimdi kendi kendine mirıldanıyordu: 

— Ah, ben o zaman.. ne budalalık etmişim... Eğer Nigârın, okuduktan sonra tekrar bana gönderdiği şu kitabı bir kerecik karıştırmış olsaydım belki de hayatım baştan başa değişecekti. Belki de Nigârla'son derece mesud bir hayat kuracaktım. Ne yaptım; ne budalalık ettim!... 

Cemil, artık kitaplarla meşgul olmaktan vazgeçti. Odasına çıktı. Hâlâ elinde küçük mavi kâğıdı tutuyor ve düşünüyordu. Kim bilir 25 sene evvel o perşembe günü Nigâr kendisini ne büyük bir heyecanla beklemişti. 
Gözünün önüne ince yüzlü, sarışın bir kadının bir pencere önünde sabırsızlıkla dışarıya baktığı, gelip geçenleri tedkik ettiği geliyordu. 


25 sene sonra 


Bir kitabın sahifeleri arasında kaldığı için, kaybolan saadetini düşündükçe, içinden talihsizliğine söğüp sayıyordu. 

Bu sırada gözü takvime: ilişti. O gün de perşembe idi. Aklına çılgınca bir fikir geldi. Nigâr onu 25 sene evvel bir perşembe günü evine davet etmişti. ya... Şimdi 25 sene sonra gene bir perşemb günü gidip Nigârı ziyaret edecekti. Eski sevgilisini görmek için, içinde, önüne geçilmez bir arzu vardı. 

Kalktı. Traş oldu, Ağarmış saçlarını taradı. Giyindi, sokağa çıktı. Nigârın şimdi oturduğu yeri birkaç hafta evvel bir tanıdığından öğrenmişti. 

. Cemil, sokağa çıktı. Tramvaya bin- di; Köprüye indi. 

. Nigâr, Boğaziçinin tenha bir köyünde bir yalıda oturuyordu. Cemil, vapurda belki 20 kere küçük mavi tezkereyi okudu. Bugün içinde, mekteplilik zamanından kalma heyecanlar hissediyordu. Nigârın oturduğu köyün iskelesinde vapurdan indi. 
Tenha ve ağaçlıklı sokaklardan büyük bir heyecanla geçti. 

Nihayet Nigârın oturduğu yalıya gelmişti. Ona kapıyı küçük bir hizmetçi kız açtı, Cemil sordu: 

— Bayan Nigâr evde mi? 

— Evde efendim... Haber verelim... 
Kim diyelim?... 
© Cemil, hizmetçiye kartını verdi. 
Hizmetçi kız bir salonun kapısını açar rak: 

— Buyurunuz... Burada oturunuz... Ben kartınızı götürüyorum... 

Cemil, bu salonda epey bekledi. Dakikalar ona yıl kadar uzun geliyordu. 
Nihayet kapı açıldı. İçeriye beyaz saçlı, gene ince yüzlü, sevimli başlı bir kadın girdi. 

Nigârın yalnız saçları bembeyaz ol- 


AKŞAM 


BULMACAMIZ 


Soldan sağa: 

1 — Akıntı. 

2 — Rengârenk - Güzel sanat. 

3 — Sessiz - İzmir civarında bir kaza. 

4 — Ahzeden - Buzda giden tekerleksiz araba. ; 

5 — Sorgu edatı - Damar - İle muhaffefi. 

6 — Hal edatı - Vilâyet. 

'T — Başına «H» gelirse hadiseler olur. 

8 — Gözyaşı - Evlilerin ilk ayı. 

9 — Salata cinsinden bir ot - Esas. 

10 — Senenin bir ayı - Mal. 


Yukarıdan aşağı: 


1 — Eski devirde İranda yaşamış biş 
kabile. 

2 — Herkes - Uğursuz. 

3 — Ek - Saatin taksimatından. 

4 — Peri - Bir ziraat ölçüsü. 

5 — İslâmiyetten evvel Arapların taptığı bir put - Su. 

6 — Kırmızı - Boyunbağı. 

7 — Yarım - Bayrak. 

8 — Cevher - Uzatma. 

9 — Azlıklar. 

10 — Yün bükmek için bir âlet - Memleketine seyahat. 


Geçen bulmacamızın halli 

Soldan sağa: 

1 — Lâübalilik, 2 — İnsaniyet, 3 — 
tadane, 4 — Bar, Ebabil, 5 — Anestezi, 
6 —Li, Emsal, 7 — İyale, Kir, 8 — Lezak, 
Fok, 9 — İtam, Zö, Do, 10 — Tirendaz. 

Yukarıdan aşağı: 


1 — Lâubalilik, 2 — İnsaniyet, 3 — 
Kitre, Azat, 4 — Oda. Selâmi, 5 — Redetmek, 6 — Abes, Ze, 7 — Nanazak, Ön, 
8 — Ebilif, 9 — Si, Roda, 10 — Şilte, Koz. 


muştu, Vücudü Hâlâ eski genç kadın- | samanın, 


lık zamanındaki inceliğini, biçimini muhafaza ediyordu. Tatlı bir gülümseme ile Cemile elini uzatırken: 

— Tuhaf şey... dedi, beni yoklamak nereden hatırınıza geldi bilmem ki?... 

Cemil, 25 sene evvel Nigârın yazdığı mavi kâğıdı ona uzatarak: 

— Davetiniz bugün elime geçti... 
Hem tezkerenizde perşembe günü geliniz, demiyor muydunuz?... İşte gel- 

Nigâr gülümsedi: 

— Evet... Fakat çok geç kalmadınız mı?... 

Cemil başını önüne eğdirdi: 

— Doğru... 25 sene geciktim... 

Bu esnada gene salonun kapısı açıldı. İçeriye iki genç kız girdi. 

Nigâr, onları Cemile tanıştırdı: 

— Kızlarım... Biri 23 yaşında... 
Öteki yirmisinde... 

Genç kızların gelişi ile konuşmaları tamamile başka bir mecraya dökülmüştü, İki saat sonra Cemil, Nigârdan müsaade istiyerek ayağa kalktı, 

Nigâr, onu kapıya kadar geçirirken: 

— Her perşembe evdeyiz... diyordu, 


Türkkuşuna talebe kaydediliyor 

Türkkuşundan: 1 — On yedi yaşını ikmal eden ve boyu 1,58 den aşağı olmıyan Use ve yüksek tahsil talebelerinden arzu edenlerin Türkkuşuna kaydedilmek üzere altı fotagraf, nüfus ve mektep vesikalarile. 

2 — Şimdiye kadar A, B, C, ve Turizm 
Brövesi alanlar ile geçen sene Türkkuşuna yazılıp ta kampa sevk edilmiyen Türkkuşu üyelerinin kayıtlarını yenilemek üzere mektep vesikalarile. 


Her gün öğleden sonra Türk Hava Kurumu İstanbul merkezine müracaatları. 


EEEEEENEENENENNESENENNESENENNENENEAEEENESE | 


sizi tekrar bir perşembe günü davet etmek isterdim amma, ancak 25 sene sonra geleceğinizi zannediyorum... 
Hem gelecek perşembe biraz daha uzun müddet oturursanız torunumu görürsünüz... Büyük kızım evlidir... 
Fakat torunum gezmeğe çıktı. 


O günü, İstanbula dönmek için Cemilin bindiği vapurdaki bazı yolcular, ak saçlı bir adamın, güğertede gözlerini, elindeki küçük mavi kâğıttan hiç ayırmadığına şaşıyorlardı... 

Hikmet Feridun Es 


NEVROZİIN 


Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 


Nevralji, kırıklık ve bütün 


ağrılarınızı derhal keser. 


MAR ŞAAŞA İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Şayan gaya 


Nafia Vekâletinden: 


Eksiltmeye konulan iş: 


1 — Balıkesir vilâyeti dahliinde bulunan Kocaçay islâh ve sulama işle. 
rile Mürüvvetler deresi islâh ameliyatı inşaatı keşif bedeli 433 639 lira 61 ku- 


rTuştur. 


2 — Eksiltme 13/3/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Na. 
fıa Vekâleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme komisyonu odasında kapa- 


lı zarf usulile yapılacaktır. 


3 — İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri «21» lira «69» kuruş mukabilinde Sular Umum müdürlüğünden alabilirler, 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin «21 095» lira «60» kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile vekâlete mürTacaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar ek- 


siltmeye iştirak edemezler.» 


5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı sâatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 


lâzımdır. 


Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
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Petro, Saray şehrine gelince , Turakinanın garbı istilâya hazırlandığını duydu ve korktu 


— Hayır. Beni düşünmiyen adamı ben çoktan unuttum. 

— Petro, çok merd bir askerdir. 
Onu Vasilofla birlikte iğfal eden ve İmile kadar gönderen sen değil misin? 

— Aklı olsaydı, gitmezdi. O, benden kaçmak için, Vasilofla birleşti. 

— Yalan söylüyorsun, Olga! Benden hakikati gizleme... Seni kocana bağışlıyacağım. Serbes kalacaksın! 
Çünkü, Petro bundan sonra Moğol ordusunda hizmet edecektir. 

Olga birdenbire şaşaladı. 

— Ne diyorsunuz, prens hazretleri? Böyle beyinsiz bir adam, Moğol ordusunda çadırcılıktan başka bir işe yaramaz. O himayeye lâyık değildir. 

— O halde, bu kadar değersiz bir adamla nasıl oldu da evlendin? 

— Olga bu soruya birdenbire cevab veremedi. 

— Beni de iğfal ettiler... 

Diye mırıldandı. 

Prens Keyük, Olganın verdiği cevablara kızmıştı. 

— Bu, çok yalancı ve hilekâr bir kadına benziyor. 

Diyerek, zabitlere bağırdı: 

— Atın şu kahbeyi tekrar zinda- 

Olga, prensin ayaklarına atılmak istedi. Fakat, Keyük tekmesini kaldırdı: 

— Defol buradan... Yalancı köpek! 

Olgayı sürükliyerek zindana götürdüler. 

Pr 

Yaşumanın eski elbiseleri 

ve mahkemenin kararı 

Olga tekrar zindana atıldıktan sonra, sarayda adı anılmaz olmuştu. 
Biraz önce de dediğimiz gibi, prens Keyük mücrimleri nadiren affeder- di. Bahusus ki, Olgayı bir kere affetmişti, 

Petro, karısının hapsedilişinden hiç te meyus değildi. Ona: «Sen neden Moğol hizmetine girdin?» diye soruyorlar, o da Ruslara: «Keyük han canımı kurtardı. Onu burada iken tanımazdım... Vasilofa uyarak İmil'e gittikten sonra, hanın ne kadar âdil bir adam olduğunu öğrendim, hizmetine girdim. Böyle yapmasaydım, ölünceye kadar esir kalacaktım.» diyordu. 

Petro bir Moğol zabiti gibi giyiniyordu. Atı, oku, palası, hasılı diğer zabitler gibi her türlü harb silâhına malikti. Böyle olmakla beraber, Keyük onun arkasına gözcüler koymayı ihmal etmemişti. Petro da cahil bir adam değildi, Kendisinin her zaman takib edildiğini bilirdi. (Saray). şehrine gelen Ruslarla katiyen temas etmez, Rus evlerine gitmez ve bilhassa Rus asilzadelerine uzaktan bile selâm vermezdi. 

Petro (Saray) a geldikten bir kaç gün sonra, Saray halkından Turakinanın garb istilâsı haberlerini duyunca büsbütün korkmuş ve eskisinden çok daha ihtiyatlı yaşamağa mecbur olmuştu. 

Petro doğruluğu sever bir adamdı. 
Bu meziyeti ile yavaş yavaş kendisini saraydaki zabitlere sevdirmeğe başlamıştı. 

Bir gün sarayın bahçesinde iki nöbetçi kavga ediyordu. Petro bunları gördü; nöbetçilerin yanına s0- kuldu ve kavganın içyüzünü anladı: Şi - Ting'in kızı, yeni elbiselerinden birini, babasının emekdarlarından olan bu nöbetçiye - karın giyer diye - vermiş. Nöbetçinin arkadaşı bunu görmüş: «Yaşuma'nın verdiği elbise eskimemiş... Bunu sana neden ve nasıl verdi? Hana gidip anlatacağım!» diye bağırmağa başlamıştı. 
Petro, bâğıran nöbetçinin yanına yaklaştı: 

— Sana ne oluyor be adam? dedi. Vezirin kızı elbisesini bu nöbetçinin karısına - giysin diye - hediye etmiş. Haydi, sesini kes ve defol şu- 

Nöbetçi susmuyordu. 


— Yurdumuza bir felâket gelebilir, Sen bizim âdetlerimizi bilmez sin. Eskimemiş bir elbiseyi hiç kimse başkasına veremez, Verirse (Ulu Tanrı) ya karşı nankörlük yapmış olur. Han bunu duyarsa, bu adamın da Yaşuma'nın da kafasını koparır. 

Diye söyleniyordu. 

Gerçek böyle oldu. Pencereden Petro ile nöbetçilerin atıştığını gören prens Keyük haber gönderip üçünü de yanına çağırttı. 

Hediyeyi alan Moğol nöbetçisi, insan öldürmüş gibi, bir suçlu tavrile yere diz çökerek: 

— Karımın sırtına giyecek bir çulu kalmadı, dedi, Yaşuma onu tanır, Kendisine acıdı, az giyilmiş bir elbisesini hediye etti, 

Keyük bunu duyunca: 

— Elbiseyi göreyim. 

Diye bağırmıştı. Nöbetçi elbiseyi getirdi. Keyük kendi elile bohçayı açtı, Yaşumanın verdiği entariyi gözden geçirdi. Ve hiddetle yerinden kalkarak: 

— Hiç giyilmemiş kadar yeni olan bu elbiseyi Yaşuma sana nasıl verdi? Babası bunu verirken görmedi mi? Benim kızımın bile bu kadar güzel entarisi yoktur. 

Dedi. Şi - Tinge haber gönderdi. 
İhtiyar komutan telâşla prensin yanına gelince, Keyükün yanında çar. 
çabuk bir mahkemenin kurulduğu» nu gördü. 

Cengizin yasasına göre, bir Moğolun elbisesini eskitinceye kadar giymesi lâzımdı. Yeni elbisesini - kendisi eskitmeden - başkasma vermek yasaktı. Cengiz han kanunlarına bu ağır maddeyi bilhassa Tatarlar için koymuştu. Fakat, maddenin tatbikinde Moğol, Tatar. Kırgız ayırd edilmezdi (11. Bu madde ile beraber, ateşin, sofranın, yemek çanağının üstünden geçmek; ellerini akar ve içilir su içine sokmak ve suyu kirletmek yasaktı. Akan sudan, suyu bir tas ile almak lâzımdı, Üst elbiselerini yıkamak veya eskitmeden bir başkasına vermek te memnudu. Cengiz bunu, birinin hastalığı, elbise ile ötekine geçmesin diye yapmıştı. Su yasağı da ayni düşünce ile konulmuştu. Prensler bilhassa bu iki maddeyi hemen hemen her yerde ayni şiddetle takib ve tatbik ederlerdi. 

Şimdi re olacaktı? İhtiyar vezirin kızı bu yüzden ceza mı görecekti? 

Keyük, Şi - Ting'e sordu: 

— Kızın yeni elbisesini bu adama vermiş. Bundan senin haberin var mı? 

İhtiyar komutan boynunu büktü: 

— Hayır, Haberim yok. Fakat, bu adam ve onun karısı benim eski emekdarlarımdır. Karısının sırtına giyecek elbisesi olmadığını gören kızım. kendi sırtındaki entarisini ona vermekle. suç işlemiş değil, fazilet göstermiştir. 

Keyük sözü beş kişilik mahkeme heyetine bırakmıştı. & (Arkası var) 


(11 «Moğol kadınları elbiseleripi hiç yıkamazlar ve eskimeden sırtlarından. atmazlardı. Yeni elbiselerini ekseriya bayram gülerine raslatarak giyerlerdi. En zengin bir Moğol kadınının bile iki veya üçten fazla elbisesi yoktu.» 

— Camlüttevarih C; 1 — 

Bundan başka, (Pallas) ın rivayetine göre Moğolların bir çok garib âdetleri daha vardı: Meselâ, Cengiz han hiç bir şöye kirli, pis denildiğini istemezdi. Cengize göre her şey temizdi. Yiyecek hususunda da - bugüne kadar devam eden - bam âdetler vardı: Etini yiyecekleri hayvani öldürmek için, ayaklarını bağlarlar; göğsünü yararak kalbini el ile koparırlardı. 
Hayvanları, müslümanlar gibi boğazından kesen kimse idam edilirdi. Pallas: «Bu âdet, Kalmuklarda hâlâ caridir. Moğollar, yiyecekleri hayvana fazla iztırap vermek istemezler... Boynunu kesince, çabuk ölmediğini, halbuki kamını yarınca çarçabuk öldüğünü söylerlerdi.» diyor, 

Ayni müellif, Moğolların temizlik telâkkisi hakkında malümat verirken şunları da ilâve ediyor: «Moğollar, yemek yedikten sonra, bulaşık çanakları yıkamazlar, onları ekseriya kuru ot ve yahut keçe İle silip kaldırırlardı, Eğer bir kazanda et suyu kaynarsa, bu kazandan et suyu alıp bulaşıkları onunla yıkarlardı. Kalmuklar bugüne kadar Cengizin bu yasağına sadik kalarak bulaşıklarını yıkamazlar ve ellerini akar suya sokmazlar.» 


